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Yenilenen Yüzümüzle Sizlerleyiz... 


Yaklaşık 5 yıldır dergimizin haber sitesi bölümünü, nasıl sizlere daha rahat bir şekilde okutturabi- 
İleceğimiz için düşünüyorduk. Biliyorsunuz, ilk ve tek olmak kolay değil. Bunu en iyi şekilde suna- 
bilmek için ise çok farklı bir ana yüz gerekiyordu. Ve artık bambaşka bir tasarım ve uygulamayla 
siz Evos severlerin huzurundayız. Artık istediğiniz haber ve ünlülerimizin röportajlarını çok daha 
kolay bir şekilde ulaşabileceksiniz. Yorumlarınızı bekliyor olacağız. 


Gelelim Mart 2018 sayımıza... Bu sayımızda sosyal medyanın en çok takip edilen isimleri arasın- 
da yer alan mandalina satarken “Vay Delikanlı Gönlüm” adlı şarkısıyla tüm Türkiye'nin gündemi- 
ne bomba gibi düşen Sevgili Veysel Mutlu konuğumuz oldu. Bir başarı öyküsünü en yalın haliyle 
ilk ve tek bizde okuyacaksınız. Kısmetse Olur yarışmacılarından Hazal Babalık fanlarından uzun 
zamandır yoğun bir talep alıyorduk. Onları kırmadık ve Sevgili Hazal'ı muhteşem bir çekimle der- 
gimizin Ayın Güzeli bölümünde röportajını gerçekleştirdik. Günümüzün en çok izlenen dizisi olan 
Söz 'ün güzeller güzeli oyuncusu Ebru Ünlü Ayın Oyuncusu bölümünde sizlerle oluyor. 


Dizideki karakterinden bambaşka bir kimlikle röportajını okuyacaksınız. Sosyal medyada yapmış 
oldugu eğlenceli videolarla birçok kişinin gönlünü kazanan namı diğer Pelinsu “Canvaynn” Ayın 
Fenomeni bölümünde sizlerle... Yepyeni bir ses ve Türk gençliğinin Rihannası olarak adlandırılan 
Melodi'nin röportajında bakalım neler anlatmış. Gelelim kapak yıldızımıza... O Türkiye'nin en 
güzel ve başarılı kadınlarının başında gelen bir isim. Yeni şarkısıyla gümbür gümbür gelen Sevgili 
Petek Dinçöz ile sıra dışı bir moda çekimi gerçekleştirdik. Eminiz ki bu röportajda kendi rekoru- 
muzu kendimiz kıracağız. İçeriklerimiz ve editörlerimizin sizler için özel olarak hazırladığı bahar 
sayımızı keyifle okumanızı diler, yeni yüzümüzün sizler tarafından güzel yorumlarını bekleriz... 


Sevgiyle ve Bizimle Kalın... 
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ie? FORUM DİYARBAKIR AH DİYARBAKIR 
FSM BULVARI BURSA 
VLAPORT MARİNA TUTL-İSTANBUL 
NECİP FAZIL KISAKÜREK CAD. URA 
NMERKEZ AM ESENYURT-İSTANEUL 
VİRANŞEHİR MERSİN 
HÜRRİYET CAD. İZMİT.KOCAELİ 
17 BURDA AYM ÇAHAKKALE 
ALPASLAN BÖLGESİ KAYSERİ 
BEYAZIT İSTANBUL 
PRİME MALL AYM İSKENDERUN 
STAR AHM YALONA 
VALİLİK YANI MERKELKIAKLARELİ 
ATATÜRK BULVARI ATAŞEHİR-İSTANBUL 
PALM CITY MERSİN KTM YEHİŞEMİR.MERSİN 
“ORHAN EKİNCİ BLV. NO:19/B CEYHAN-ADANA 
MACRO AYM İLKADIM.SAMSUN 
GAZZE CAD, NO:16 KEÇİÖREN-AMKARA 
ATATÜRK BULYARI NO:103 GİRESUN 
ŞEM. GÜNALTAY CAD. NO:131 KADINÖLİSTANEUL 
ATATÜRK BULVARI NO:11 KIRŞEHİR 
GÖRÜKLE MİLÜFER-BURSA 
BULVAR AYM İLKADIM.SAMSUN 
DİCLEKENT BULVARI DİYARBAKIR 
(Yurtdışı Gönüllümüz) 
SARAYBOSNA DÜSNA-HERSEK 
YLALAND AYM EYÜP-İSTANBUL 
GAZİPAŞA BULVARI ADAHA 
UĞUR MUMCU BLV. ADANA 
8 EYLÜL CADDESİ HAHİSA 
Dr. SAMİ YAĞIZ CAD. HİĞDE 
PRİME MALL AYM GAZİANTEP 
BAĞLAR CADDESİ SERDİYAN-SAKARYA 
FORUM GAZİANTEP AH GAZİANTEP 
ATATÜRK BULVARI ADIYAMAN 
EBULFEYZ ELÇİBEY CAD. AKSARA 
YAYLADA AYM MALTEPE.İSTAMBUL 
BAĞDAT CADDESİ CADDEBOSTAN-İSTANBUL 
PAKT PLUS AYM BİGAÇANANKALE 
TURGUT ÖZAL BLV. ADANA 
GÜNEŞLİ PARK AYM GÜMEŞLİ-İSTANBUL 
659, BULVAR DÜLE 
MAGNESLA AYM HANİSA 
MOVA PARK MARDİN 
LOVELET AYM SAMSUN 
PENDORYA AYM PENDİK-İSTANBUL 
TARSU ATM TARSUS.MERSİN 
PARK 328 MM O'MANİYE 
FORUM KAYSERİ AVM KASERİ 
ANATOLLUM #8H HAMAKANKARA 
MI KARTAL REAL AYM KARTALİSTANBUL 
KALE CENTER AY GÜNGÖREN-İSTANEUL 
BOLUDA HIGAWAY OUTLET BOLUTEM İSTANBUL-ANKARA 
MEYDAN AYM BATI HENEANK 
İNEGÖL AH İNEGÖL 
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Yeni Bir Evos Angels Sizlerle... 


Bildiğiniz üzere her sayımızda bizlere nasıl daha rahat ulaşabileceğinizi 
ve dergi içeriğimizde sizlerin en çok kimleri daha çok okumayı, görme- 
yi istediğiniz kişileri bizlere bildirmeniz doğrultusunda yer verdiğimizi 
biliyorsunuz. Yaklaşık 5 yıldır dergimizin ana haber bölümünü nasıl 
daha rahat ulaşabileceğinizi düşünürken bambaşka bir yenilik ile Mart 
2018 sayımızla huzurunuza sunuyoruz. Umarız güzel olmuştur. 
Yenilenen yeni yüzümüz hayırlı olsun diyorum. 


Gelelim bahar ayının ilk sayısına... Bu sayıda yine birbirinden güzel 
konuklarımız yer alıyor. Sizlerin iletmek istediklerini kendilerine ilettik 
ve sonuç olarak muhteşem bir sayımız daha çıktı. Kısmetse Olur evinin 
güzeller güzeli yarışmacısı Hazal Babalık, pazarda sattığı mandalinalar 
ile bir günde tüm gündeme oturan Veysel Mutlu, yepyeni bir ses ile 
gençliğin dilinden düşmeyen Melodi, Söz dizisinin Şükran'ı Ebru Ünlü, 
sosyal medyada çektiği Pelinsu videolarıyla Canvaynn ve Türkiye'nin 
en güzel kadınları arasında yer alan eşsiz sesi ve yeni yapmış 

olduğu şarkısıyla ilk kez moda çekimini gerçekleştirdiğimiz Sevgili 
Petek Dinçöz sizlerle olacak. Bizler çok keyif aldık. Umarım sizlerde 
okuduğunuzda bizlerle aynı temenni içerisinde olursunuz... 


Şimdiden tüm Evos severlere güzel bir bahar ayı diliyorum... 


Bizi Evoslamayı Unutmayın. 
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EYMEN CLUBTAN © 
HAYATIN HER ANINA” 5 
TANIKLIK EDEN 


TASARIMLAR 


Şehirden yola çıkan ancak etnik zenginliklerden, sanattan ve doğanın 
yansımalarından ilham alan BEYMEN Club, yenilikçi ve keyifli 
tasarımlarıyla 2018 İlkbahar Yaz sezonunu açıyor. 


İnce, rafine zevklerin ve entellektüel 
birikimlerin etkisiyle BEYMEN Club, 
şehir şıklığından ödün vermeyenler 
için tasarladığı son derece zarif çizgi 
ve desenlerle farklılaşan yeni sezon 
tasarımlarında büyüleyici bir görüntü 
yakalamayı başarıyor. Koleksiyondaki 
tasarımlar, yeni siluetlerin yanı sıra 
samimiyet ve içtenligin naif dokunuş- 
ları ile modaya zamansız ve asla 
eskimeyen bir yaklaşım katıyor. 


BEYMEN Club tasarımları, adeta en 
özel ve eşsiz anları paylaştığımız, hep 
bizimle olan arkadaşlarımız gibi, keyifli 
yolculuğumuzda bizlere eşlik ediyor. 
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BEYMEN CLUB Kadın 2018 İlkbahar / Yaz 


Sezona yenilikçi ve hayat dolu bir giriş yapan 


Beymen Club Kadın 2018 İlkbahar-Yaz 
Koleksiyonu, çiçek desenleri, üç boyutlu 
işlemeler, pliseler, volümlü kıvrımlar, zarif 
nakışlar ve renkli grafiklerle zenginleşen 
göz alıcı detayları.ile şık ve zarif bir yaz 


müjdeliyor. Şehir şıklığından ödün vermeden 


tasarlanan kusursuz kalıplı ceket pantolon 


takımlar feminen fisto bluzlarla kombinlenerek, 
sezona özel geliştirilmiş kumaş ve detaylarıyla 


yeniden yorumlanıyor. 


Varolmanın mutluluğu ve anı yaşamanın verdiği 


zevkle tasarlanan modellerin öne çıktığı koleksi- 
yonda, sazlıktan havalanan kazların resmedildiği 
desenler ile çiçekli kırlardan ilham alan desenler 


geniş yer tutuyor. Ferah ve hafif dokusuyla kon- 
forlu ama şık bir stilin temel taşlarını oluşturan 
keten tasarımlar yaz boyunca gardrobunuzun 


vazgeçilmezi olacak. 
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Sıcak yaza doğru etnik ve egzotik dokunuşlardaki tasarımların öne 
çıktığı koleksiyonda, özellikle Afrika kültüründen esinlenen parlak 
mercan rengi, geometrik desenlerle birleşen parlak bakır tonları ve el 
işlemesi renkli boncuk işlemeler dikkat çekiyor. Akışkan, düşük omuz- 
lu kesimler, volümü bol bohem elbiseler sandaletlerle ve hatta yalın 
ayak kombinlenerek yaz mevsiminin enerjisini yükseltiyor. BEYMEN 
Club'ın sakin tavrının destekçisi, gündüzden geceye kolayca uyarlana- 
bilen abiyeler ise sezon trendlerini yansıtan detaylarla hareketlenir- 
ken, el işi işlemeleri ile deger kazanıyor. 


BU Sezon BEYMEN Club koleksiyonuna yeni dahil 
olan bikini ve mayo koleksiyonu ise yaz mevsimini 
tüm enerjisi ile plajlara taşıyor. Zariflik ve rahatlığı 
ile BEYMEN Club ruhunu yansıtan bikini ve mayo 
tasarımları, etnik desen ve detayları ile sahillerin 
tadını çıkarmaya davet ediyor. Uçuşan kaftanlar 
ve büyük, rahat kalıplı gömlekler ise bikini ve ma- 
yoların Kumsalda kusursüz birer eşlikçisi... 
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Şık terlikler, hasır ayakkabılar, üç boyutlu payet 
detaylara Sahip çanta ve'espadriller ise yeni se- 
zonda BEYMEN Club tasarımlarına zerafetle eşlik 
ediyor. 
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BEYMEN CLUB Erkek 2018 İlkbahar / Yaz 
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görselliği ile duygusal ve keyifli bir yolculuğa 
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çıkarıyor. Doğadan ilham'alan, seyahat etmeyi 
even, sanata, lezzete ve dostluğa önem veren 
Beymen Club Erkeği, sezonun açılışını çağla, pet- 
#whe renkleriyle yapıyor. 
trikolar ve ke- 


en gömlekler kombin 
petrol ve turkuaz doku 


ise detaylarda çağla ve pembe ile muhteşem bir 
uyum yakalıyor. 


Beymen Club Erkek 2018 İlk- 
bahar-Yaz Koleksiyonu'nun ge- 
niş bir kısmına sahip olan etnik 
grup, toprak tonlarının yanı sıra 
kiremit ve safran sarısı ile can- 
lanıyor. Renkli yıkamalı safari 
ceketler, balıksırtı dokulu jer- 
sey grupları, boncuk ve nakış 
detaylı deneysel gömleklerle 
öne çıkan koleksiyon, Afrika 
çöllerinden ilham alan grafikler, 
kaktüs ve palmiye nakışları ile 
zenginleşiyor. Sezonun gözde 
ürünlerinden Jogger keten karı- 
şımlı pantolonlar, muline triko Ğ 
ceketlerle modern bir görüntü İ 
yakalıyor..Pantolonlar-içi >” 
K tasarlanan zincir Mi bon- rr! 


olan kiremit tonlarında, yaza 
doğru ise canlı renklerde ber- 
muda ve polo tshirtlerde karşı- 
mıza çıkıyor. 
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David Hockney'in ünlü pop art 
tablosu “A big Splash”'ten ilham 
alan sıcak yaz grubu ise canlı renk- 
leriyle dikkat çekiyor. Nar çiçeği, 
yeşil ve okyanus mavisinin yanı 
sıra bu sezon için özel olarak ta- 
sarlanan rengarenk ikonik kaz lo- 
gosu koleksiyona renkli bir doku- 
nuş katıyor. Dinamik ve geometrik 
grafiklerin ağırlıkta oldugu bu 
grupta blok baskılı tshirtler yapış- 
tırma teknikleriyle güncellenirken, 
deneysel el çizimi tadında ekose- 
ler eglenceli ama şık bir görünüm 
sunuyor. BEYMEN Club klasiği bas- 
kılı gömleklerde ise marin temalı 
baskılar ve nakışlı gömlekler 
dikkat çekiyor. 
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MCOUFEN 
EKSİYONU 
İLE BEY DE... 


gi A McGueen'nin göz alıcı tasarımları ayakkabı ve çanta k Kök iyonlar ardından 


yeni sezonda BEYMEN'lerde moda tutkunları ig O | 


Ünlü Great Dixter evinin 
eşsiz güzellikteki bahçeleri, 
canlı ve coşkulu rengarenk 
tomurcuklarıyla Alexander 
McGucen İlkbahar Yaz 2018 
Koleksiyonu'na ilham veriyor. 
Alexander McOueen kadını, 
İlkbahar Yaz 2018 sezonunu 
eskitilmiş ceketler, vintage 
mavi denimler, eski gece 
elbiselerinden narin 
parçalarla süslü oversize 
süveter ve hırkalar ile 
selamlıyor. 


Pembe, fuşya, koyu kırmızı, 
koyu yeşil, haki, hasır rengi, 
vintage mavi, kayısı, siyah, 
fildişi, gümüş ve kemik 
renklerin ağırlıkta olduğu 
koleksiyonda oversize 
trençkotlar gül desenli ipek 
jakarlar ile tamamlanırken, 
korseli modellerde ve fırfırlı 
triko elbiselerde 1950'li 
yılların esintileri ve kabarık 
etekler dikkat çekiyor. 
Koleksiyondaki deri etek- 
lerde altın ve gümüş rengi 
metal detaylar göze çarpar- 
ken, maskülen omuzlu binici 
ceketler deri pantolonlarla 
kombinleniyor, oversize örgü 
süveterler ise eski broşlar ve 
nakışlarla süsleniyor. 


Düğme detayları ile göz alan 
ipekli elbiseler, pileli organze 
pötikare ve çiçek desenli 
elbiseler, kazayağı desenli 
takım elbiseler, inci işlemeli 
tüvit ceketle kombinlenen 
degrade renkli tüvit elbiseler, 
çiçek desenli fırfırlı etekler, 
deri üzerine gül desenli elbise, 
vintage denim ceket, gül 
baskılı ve kat kat etekli 
transparan organze elbiseler 
koleksiyonun en gözde 
parçalarını oluşturuyor. 


, 


rin /AŞLAK & Evren YAŞLAK 


Düzenleme: | 


» İN Y 
il > ; “ 


; 


EMİRCİYAN 
flan TINAZ # 
va Teşekkür 


AYIN YENİ SESİ 


MELODİ 


“Benim gibi ARMY olan herkese onları çok çok çok 
sevdiğimi söylemek istiyorum. SUGA düetini ilk onlarla 
paylaşacağım, inşallah Eylül ayı gibi Türkiye ARMY 
gücünü görecek." 
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Melodi kısaca seni tanıyalım? 


19 yaşındayım. İzmirliyim ama İngiliz Dili ve Edebiyatı okuduğum için Antalya'da yaşıyorum. 
K-Pop, Hip Hop, R&B delisi, hem koala hem hiperaktif bir kızım. 


Sosyal medyada yapmış olduğun rap soundla bu kadar popüler olacağını 
düşünür müydün? 


Hiç düşünmemiştim. Çünkü amatörce öylesine sıkılırken çektiğim videolardı. 20-30 takipçisi 
olan instagram hesabımdan yayınlıyordum öylesine, ta ki şimdiki prodüktörüm Ender Çabuker 
bu videolardan birini görene kadar. 


Yapmış olduğun “Sadakatsiz” single'da kimlerle çalıştın? 


Şarkının söz ve müziği sevgili Batuhan Bayazıt'a ait. Aranjesini prodüktörüm Ender Çabuker 
yaptı. Klip benim fikrimdi, kafalarımız aynı olduğu için Ender de beğendi ve yönetmenliğini 


yaptı. 


19 yaşında olmana ragmen çok güçlü y 
bir sesin var. Özel bir eğitim aldığın 
oldu mu? 


g 
Konservatuarda okumadım ama 1 senedir Ender 
Çabuker'den stüdyoda şan eğitimi alıyorum, o. 
O Kyrapiyoruz, demo okuyoruz. G 


Mutfakta piştim yani. M di i 


| ça 
Konser planların ne durumda? - 


Mayıs sonrasında konserler başlıyor. Çok çok 
heyecanlıyım, hayatta en çok yapmak istediğim 
şey gerçek oluyor. 


Daha önceden nelerle ilgileniyordun. 
Nereden geldi böyle bir video çekip paylaşmak? 


Aslında videoları çekip paylaşırken hadi çekeyimde popüler olayım, tanınayım gibi bir 
düşüncem yoktu ki zaten videolarda sadece çenem görünüyordu, fazla amatördü. Herkes 
gibi bend e instagram'da şarkı söyleyenleri izliyordum, ben de kendimi ifade etmek istedim. 
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« Gelelim özel hayata... Okurlarımıza bir gününün 
© nasıl geçtiğini anlatır mısın? 


ŞU > kilo vermek istediğim için günlük 


rutinim değişti. Sabah erken saatte kalkıp 
Sk iii Yolal: o yorum! Dersler 


gelip biraz m pratikleri yapıyorum. e 
sonra akşam tekrar spor sonra da uyuyorum. 
Yemek yemeyi çok sevdiğim için günde 2 kez spor 
anca kesiyor. Allahım Rihanna'ya tapıyorum bu 
balıketli akımını başlattığı için, kraliçemsin! Ama 
napayım çok seviyorum yemek yemeği 


İleriki dönemde düet çalışması yapmayı düşünüyor musun? 
Düşünüyorsan bu kim veya kimler olurdu? 


Türkiye'den biri olsaydı Ezhel ve Eypio olsun isterdim, farklı bir tarz ve beraber güzel bir 
çalışma çıkarabiliriz diye düşünüyorum. Dünya'ya açılma şansım olsaydı BTS, Cardi B, Selena 
Gomez ile düet yapmayı çok isterdim. Ama belki de olacak yakında. 
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Sana göre günümüzde sosyal medyanın 
önemi nedir? 


Sosyal medyada ne kadar çok takipçin var, 
Youtube'da ne kadar tıklanman var, artık yeni 

nesil (yani bizler) ona önem gösteriyor ve tabi sosyal 
medya sayesinde keşfedilen (bkz.Ben) çok fazla insan 
var. Ayrıca televizyona hiç çıkmamış olupta sosyal 
medya bir çok hayran kitlesi olan ve iyi paralar 
kazanan fenomen insanlar var. Fakat aynı şekilde 
takipçi ve izlenme satın alan sahtekârlar yüzünden 
ortalık biraz karışık. Bakınız 40 milyon izlenme (satın) 
almış ama 40 konseri yok, benim 1,5 milyon kişi 
izledi. Mayıs ayım konser dolu şimdiden... O yüzden 
1 milyon kere şükür, sahteciler de geceleri aglıyordur 
zaten beni neden kimse sevmiyor diye. 


Buradan seni sevenlere iletmek istediklerin 
nelerdir? 


Onların mesajları güzel yorumları ve beni o kadar 
mutlu ediyor ve heyecanlandırıyor ki hepsine teker 
teker sarılmak istiyorum. Benim yanımda olup bana 
inandıkları için elimden gelenin fazlasını yapmaya 
çalışacağım. Son olarak benim gibi ARMY olan 
herkese onları çok çok çok sevdiğimi söylemek 
istiyorum. SUGA düetini ilk onlarla paylaşacağım, 
inşallah Eylül ayı gibi Türkiye ARMY gücünü görecek. 


Son olarak dergimiz Evos Angels 
hakkındaki düşüncelerini alalım? 


Dijital dergileri çok takip ederim. Evos Angels 
kesinlikle favorilerim arasında paylaşımlarınızı, 
yazılarınızı birçoğunun aksine hiç sıkmadan 
okutturuyor. Teşekkür ediyorum sayfanızda 
bana yer açtığınız için. 
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MADE IN GERMANY 


adl 2018 İLKBAHAR-YAZ 

RENKLERİ, DESENLERİVE /. 
TASARIMLARIYLA 0 
STİLİNİZE EŞLİK EDİYOR... 


Yenilikçi, güçlü kadının stili adL, ferah renkleri 
ve pamuklu doğal kumaş tasarımları ile 1200 
parçalık İlkbahar-Yaz koleksiyonuyla baharı 
müjdeliyor... Cazibesi yüksek ve klişelere 
mesafeli, neşeli renkleri, İlkbahar-Yaz'a ilham 
veren yeni trendleri ile adL 2018'e hazır. 


Vazge 
ve düz bir çok 
gardırobunuzun Kk 
parçalarının eksikliğ 
tamamlıyor. we 


Business; 


Ofiste çalışan kadınlara renk 
geldi... Siyah-beyaz formal ofis 
kıyafetleri puantiye ve yakma 
jakardan oluşan çiçeklerle, 
klasik havasından kurtulup 
yazın enerjisini hissettiriyor. ROY 
Beyaz takımlar, İspanyol paça diği 
pantolonlar, derin kare yaka . 4 fr ; 
elbiseler, krep biyeli pantolon 
ve rob ceketler kol&ksiyonu- 4 
nun ana parçaları arasında... 


Casual Line; 


Düz kesim nakışlı beyaz pamuk gömlekler, 
renkli çizgili gömlekler, baskılı t-shirtler, beyaz 
nakışlı denim pantolon ve şortlar bu 

yazın klasikleri olmaya aday... 


re Love 
ok önemli... 
doğal kumaşlar- 
şan bu koleksiyon 
lı kadının isteklerini 
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Songül GÜNEY ERZURUMLU 


Uzman Estetisyen ve Güzellik uzmanı 


Karbon peeling nedir? 


Teknolojik gelişmelere paralel olarak gelişen lazer cihazları estetik alanında mucizevi 
sonuçlar vaad etmeye devam ediyor. Lazer cihazlarında ışık istenilen kalıba sokularak, 
istenilen etki için kullanılmaktadır. 


Karbon peeling nasıl uygulanır? 


Karbon peeling'te ilk adım, cilt yüzeyinin karbon kremle örtülmesidir. Karbon kremi, gereken 
enerjinin, yüzeysel deride maksimum yükseklikte yoğunlaşmasını sağlamaktadır. Lazerin 
özelliğine göre, çok özel olarak hazırlanmış bu karbon krem, ani bir ısınmayla yüzeysel 
tabakayı karbonla birlikte buharlaştırarak kaldırmaya yardımcı olur. Bu bölgedeki etki 
kimyasal peeling ile elde edilen etkiye benzer olarak yüzeysel bir soyma işlemidir. Bununla 
beraber, lazerin hücre yenilenmesini sağlayan foto aktivasyon etkisi de gerçekleşir. Bu 

ciltte kollajen üretiminin tetiklenmesini sağlayarak elastikiyetinin gelişimine katkı sağlar. 
Uygulama 15 dakika gibi kısa bir sürede tamamlanır ve günlük yaşantınızı etkileyecek bir 
durum oluşturmaz. Özellikle akne ve geniş porların tedavisinde kullanılan özel modda ise 
uygulanan karbon solüsyonu mikrosaniyelik atımlarla gözeneklerin içine iyice yerleştirilir ve 
bu noktalar hedef haline getirilir. Sonrasında yapılan nanosaniyelik atımlar ile bu partiküller 
tümüyle patlatılarak temizlenir. Uygulamadan hemen sonra ciltte fark edilebilen bir pırıltı 
görülmektedir. 


Karbon peeling'in yan etkisi yoktur! 


Karbon peeling, hiçbir yan etki olmaksızın, her mevsimde ve koyu ciltlerde yapılabilecek 
kadar emniyetli, hızlı, çabuk sonuç veren bir peeling etkisi gerçekleştirir. Yanık, yani kızarıklık 
ve kabuklanma oluşturmaz. 


Birçok peeling yönteminden farklı olarak Karbon Peeling yazın da rahatlıkla uygulanabilmektedir. 
Kısa ve konforlu uygulamadan sonra gündelik hayattan kopmayı gerektiren sorunlar yaşanmaz. 


Karbon peeling'ten beklenen sonuçlar nelerdir? 


Erken sonuçlar; Hemen tedavi sonrasında görülebilen pürüzsüzlük, parlaklık, birçok lekenin kısa 
sürede açılması, porların hemen sıkılaşma cevabı gözlenebilir. Daha sonra ise; lekelerin açılmaya 
devam etmesi, cildin sıkılaşmasının artması, kollajen üretimindeki artışa bağlı olarak ciltte 
sıkılaşma, toparlanma gibi etkiler görülebilecektir. 


Kaç seans uygulanmalıdır? 


Düzenli olarak ortalama 1 - 2 hafta aralıklarla, 5 seans şeklinde yapılan kürler ile ciltteki yağ 
dengesinin sağlanması ve akne tedavisinde oldukça başarılı sonuçlar alınabilmektedir. Hormonal 
etkilere bağlı lekelenme olarak bilinen melasmada ise biraz daha uzun olmak üzere, ortalama 
10 seanslık uygulama kürü ile iyi sonuçlar alınabilmektedir. 


tüla ÜnsalınbıltBakım Siri: 


SUNU 


ullandığı si olduğu 
reklam 


05 Mart 2018, İstanbul — Oyuncu 
ve model Tuba Ünsal, cilt bakımı 
ve doğallık denilince ilk akla gelen 
markalardan Bepanthol'ün reklam 
yüzü oldu. Her zaman genç, bakımlı 
ve doğal görünen cildinin en büyük 
destekçisi olduğunu söylediği 
Bepanthol'ün yeni reklam kampan- 
yasında kendi hayatından örnekler 
paylaşıp iyi cilt bakımının sırlarını 
anlatacak. Tuba Ünsal'ın rol alacağı 
reklam filmi, Bepanthol için 
Türkiye'de çekilen ilk reklam filmi 
olma özelliğini taşıyor. 


Reklam filminin çekimlerinin ardından düzenlenecek bir dizi etkinliğe katılacak olan 
Tuba Ünsal, Bepanthol ile birlikte iyi cilt bakımının sırlarını anlatacak. 


Düzenleme: Evrim YAŞLAK & Evren Y 
Fotoğraf: İlker UZUNALAN 
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AYIN FENOMENİ 


GAN SŞUORUÇ 


“Ganvayın" 


"Bu işi yapıyorsanız hayatınızın her anında ne çeksem 
diye düşünüyorsunuzdur. Artık kafamız o şekilde 
çalışıyor “aaa bak bu güzel video” olur dediğimiz anları 
alıp çektiklerimiz bile oluyor. " 


00000 0000 © SX © 00000004 © 00 © SX © 000 SX YY ASS 
< 00 0.00 ER BOĞİİİİİİİİİİEİEİÖİ 


Can Şuoruç namı değer “Canvaynn” seni tanıyalım? 


1996 Fatih doğumluyum. Karslıyım ama hiç gitmedim götüren olmadı diyelim. 3 Erkek 
kardeşiz. Tiyatro yapıyorum, tiyatro okulumuz var aynı zamanda eğitim veriyoruz. Tiyatro 
(Oyun) kitaplarını okumayı seviyorum. Bunun yanı sıra futbol hastasıyım. İzlemekten çok 


oynamayı sevenlerdenim. 


Yaratmış olduğun videolarla ciddi bir hayran kitlesine ulaştın. Bu kadar çok 
popüler olacağını düşünüyor muydun? 


Tabi ki düşünmüyordum ama bu işe hep daha iyisini yapmak için başladım. 


Pelinsu Tilki'nin hikâyesi 
nasıl başladı? 


Sosyal medyada bir çok fenomen var ve 
genelde herkes aynı şeyleri yapıyor. 
Örneğin: Okul ile ilgi videolar günlük 
hayattan kesitler vs... Bende bu tarzda 
videolar çekiyordum. Sonra bir kız 
tiplemesi yaptım ve insanlar tarafından 
çok sevildi. Biraz ara verip bir video attım 
ve yaptığım işe ilgi çok fazlaydı. Ben de 
pembe pijama ve peruk alıp videolar 
çekmeye başladım. 


Çekmiş olduğun videolarda o an mı 
düşünüp çekiyorsun (doğaçlama 
mı) yoksa öncesinde bir kurgu 
ekibiniz var mı? 


Bu işi yapıyorsanız hayatınızın her anında 
ne çeksem diye düşünüyorsunuzdur. Artık 
kafamız o şekilde çalışıyor “aaa bak bu 
güzel video” olur dediğimiz anları alıp 
çektiklerimiz bile oluyor. O an ne çeksem 
deyip düşündüklerim de oluyor ancak 
ansızın gelen fikirler daha fazla beğeniliyor. 
Videolarımı kardeşim çekiyor. Ben fikir 
bulup oynayıp kurguluyorum. 


"Önemli olan sosyal 
medya yapmaları 
değil, hangi işi 
yaparlarsa yapsınlar 
istikrarlı bir şekilde 
yapsınlar." 


Günümüzün sosyal medyası 
sizlere göre nerede? “ 


Sosyal medya çok hızlı bif şekilde 
büyüme başladı ve pazar haline bile 
geldi. Ancak televizyonu geçeceğini 
düşünmüyorum. Çünkü ülkemizde 
internet parayla her an her yerde 
internete sahibiz ama kimsenin 
paket fiyatlarından haberiyok. TV 
ise gününüzün en ucuz eğlence 
aracı... Ailenizle bir akşam 
yemeğine çıktığınız zaman en az 
300TL.'yi masada bırakıyorsunuz 
ama akşam evde çay demle 10 lira 
bile değil. | | 


“Sosyal medya 
13 yaşında bir 
çocukla, 

55 yaşında bir 
bilim 
adamının 
aynı anda 
kullandığı 
bir şey." 


Diğer fenomenlerden çok farklı 
bir tarzla ilerliyorsun. Bunu neye 
borçlusun? 


Herkesin farklı algıları farklı düşünceleri 
var. Sonuçta bizler senarist, yönetmen, 
kurgucu, kameraman vs değiliz. 
Amatör bir şekilde bir şeyler yapmaya 
çalışıyoruz. Ben konular üzerinden 
değilde, tipler, karakterler üzerinden 
gitmeyi seven bir insanım. 


Birçok sevenlerin olduğu kadar 
sevmeyenlerin ve kıskananların 
da çoğunlukta. Bunlarla nasıl 
baş ediyorsun? 


Engelliyorum. Şaka bir yana bu işin en 
güzel yanı kimseye zorla bir şey 
izletmiyoruz. Sosyal medya 13 yaşında 
bir çocukla, 55 yaşında bir bilim 
adamının aynı anda kullandığı bir şey. 

O yüzden kulak asmıyorum. Eğer bu 
konulara takılsaydım bu işi yapamazdım. 


"Bu işi yapıyorsanız 
hayatınızın her anında 
ne çeksem diye 
düşünüyorsunuzdur. 
Artık kafamız o:şekilde 

çalışıyor." o 


Diğer fenomen 
arkadaşlarınla 
çalışmalar yapıyor 
musun? 


Tabi ara ara buluşup projeler 
geliştiriyoruz ancak herkesin 
kendi fikirleri ve olaylara 
bakış açısı var. O yüzden 
genelde herkes tek başına 
ilerler. 


Sosyal medya haricinde 
başka nelerle ilgilisin? 


Profesyonel olarak tiyatro 
yapıyorum. Bir nevi oyunculuk 
yapmaya çalışıyorum. 


; Sosyal medya dışında 
- normalde ne işiyle 
uğraşıyorsun? 


Tiyatro yapıyorum. 


Okurlarımıza bir gününüzün nasıl 
geçtiğini anlatır mısınız? 


Sabah 10-11 gibi kalıyorum. Kahvaltı vs 
sonra video çekmeye başlıyorum. Bir 
videoyu senaryo haline çevirmek, çekmek ve 
kurgulamak en az 3-4 saatimi alıyor. Akşam 
videoyu paylaşıp gelen yorumları okuyorum. 
Tepkileri ölçüyorum, mesajlara bakıyorum 
sonra ailemle sohbet ediyorum. Film 
Sizliyorum. 


Gelelim özel hayata... Alışveriş ile 
aran nasıl? En çok ne alırsın? 


Alışverişle aram hiç yoktur. 3 pantolonum 
var ve bir sürü siyah tişört ve siyah kazak. 
Genelde siyahtan başka bir şey giymem. 


CanVaynn'a göre Aşk'ın tanımı 
nedir? 


Hayır, bir aşk yok. Bence aşk uyumdur. 
Eger 2 tarafta çok iyi anlaşması, fikir 
ayrılıklarına düşmemek ve iyi vakit 
geçirmek. 
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Hayatta asla affetmem diyeceğin 
3 şey nedir? 


Yalan, umursamazlık, aldatılmak. 


Giyim olarak tercih ettiğiniz 
markalar hangileri? 


Colins, Koton. 


Kullandığın parfümler? 


Adidas Pure Game. 


Seni örnek alan yeni nesil 
tavsiyelerin neler? 


Önemli olan sosyal medya yapmaları 
değil, hangi işi yaparlarsa yapsınlar 
istikrarlı bir şekilde yapsınlar. Asla 
çevresindekilere aldırış etmesinler bu 
hayat onların. 


Hayranlarınla karşılaştığında 
aldığın tepkiler nasıl? 


Genelde utanıyorum. Alışık değilim 
ama sonra çok samimi bir şekilde 
konuşuyoruz. Videolarımdaki gibi 
samimi oldugumu söylüyorlar. 

Tabi ben onların yalancısıyım. 


Sosyal medya hesap 
adreslerini alalım? 


Instagram, Youtube, Twi 
Canvaynn. 


"Ben konular üzerinden 
değil de, tipler, 
karakterler üzerinden 
gitmeyi seven bir 
insanım." 


Buradan seni seven ve takip eden 
tüm fanlarına iletmek istediklerin? 


Hepsini çok seviyorum. İyi ki varlar. 


Son olarak dergimiz Evos Angels 
hakkındaki düşüncelerin? 


Daha önce ismini duymamıştım ama buraya 
gelmeden baya araştırma yaptım. Kısa 
sürede büyük işlere imza atan en önemlisi 
çok samimi bir kendimi evimde gibi hissettim. 
Her şey için çok teşekkür ederim. 


Enes Ünal 
instagram: enesunal official 


Sampiyon gibi beslen, 
Sampiyon gibi antrenman yap, 


Sampiyon gibi yaşa... 


Sizlere kısaca kendimden bahsetmek isterim... 


Enes Ünal kimdir? 


Minik takımdan A takıma kadar lisanslı futbol oynamış. Futbolu bıraktıktan 
sonra 2007 yılından beri vücut geliştirme sporuyla uğraşıyor. İlk profesyonel 
olarak Antalya'da düzenlenen yarışmada 2013 yılında büyük erkekler 65kg. 
Türkiye 7.si oldu. Ardından 2014 yılında Zonguldak'ta düzenlenen yarışmada 
büyük erkekler 7O0kg. Türkiye 2.si oldu ve son olarakta 2016 Antalya'da 
düzenlenen yarışmada -175 klasik vücut geliştirme Türkiye 2.si oldu. 

İş hayatında Personal trainer'lik yapıp öğrencilerine hizmet veriyor. 


"Evet, Mart ayı geldi... Kış boyunca güzel güzel yedik. Şimdi bu kiloları nasıl 
vereceğiz diye atılan çığlıkları duyar gibiyim..." 


Öncelikle kendimize sormamız gereken sorulardan ilki nasıl besleniyorum? 
Vücudumuz aslında bir kasa gibidir; girdiler ve çıktılardan oluşur. Yağ yakınımı 


sağlamamız için yaktığımız kaloriden daha az kalori almamız gerekiyor. 
Bununla ilgili sizinle birkaç önemli unsur paylaşacağım. 


*Güne erken başlamak ve kahvaltı; 


Güne ne kadar erken başlarsanız metabolizmanız- 
da o kadar erken start verecektir ve bunu da 
devreye sokmamız için mutlaka kahvaltı yapmamız 
gerekiyor. Geceden beri aç kalmış bir vücut 
savunma modundadır ve kendini korumak için de 


metabolizmayı yavaşlatır. 


*3 Ana öğün ve 2 ara öğün; 


Günde 5 öğün yapmanız metabolizmanızı ileri 
derecede hızlandıracaktır. Ana öğünleri yeterli 
derecede protein ve düşük karbonhidratlardan 
seçmeliyiz. Protein olarak et ürünleri ve yumurta, 
Karbonhidrat olarak kepekli bulgur, greçka, yulaf 
tercih edebilirsiniz. Ara öğünlerde birinde günlük 
kan şekeri ihtiyacını karşılamak amaçlı meyve 
seçebilir diğer ara öğünde ise yine kan şekerinizi 
dengeleyecek çig badem ve çig kaju tercih 
edebilirsiniz. Şeker krizinizi mutlaka meyve ve kuru 
meyvelerle karşılamanız gerekmektedir. 


*Yağ yakımına yardımcı gıdalar 
tüketmeliyiz. 


Gün içerisinde 1 veya 2 bardak yeşil çay 
tüketmeliyiz. Sabah kahvaltılarımızda 1 veya 2 
dilim ananas yağ yakımınıza yardımcı olacaktır. 
Ayrıca çiğ badem de mutlaka tüketmeliyiz. 

Gün içerisinde şeker ihtiyacınızı karşılamak içinde 
kuru meyveleri tercih edebilirsiniz örneğin 1 tane 
kuru incir, 1 günlük şeker ihtiyacınızı karşılayabilir. 


"Bunların yanı sıra Tarçın, Keten tohumu, 
Hindistan cevizi yağı, Zencefil, Limon, 
Elma sirkesi, Avokado gibi besinleri de 
günlük besinlerimize eklemeliyiz." 


i Kendimize sormamız gereken diğer 
i soru nasıl kardiyo yapıyorum? 


Gün içerisinde ders vermeye gittigimde spor 
salonlarında kardiyo aletlerinde kardiyo 


88 yaptığını sanan bir sürü sporcu görüyorum ama 


maalesef yaptıkları sadece fiziksel aktivite. 
Çünkü nabız aralıkları hep sabit, düşük veya 


kardiyo süreleri de çok kısa... 


HIIT Kardiyo — Yüksek tempo aralıklı 
kardiyo... 


İyi bir kardiyo yapmak istiyorsanız yağ 
Yakımını maksimum seviyeye çıkartmak için 
nabzınızı yükseltip düşürmeniz gerekmektedir. 
! Örneğin 1,5 dakika orta tempo koşu, 1dakika 
düşük tempo koşu şeklinde bunu ortalama 40 
dakika boyunca yapmanız gerekmektedir. 
Bu antrenmanda kalp ritmi maksimum kalp 
atışının 26851 civarındadır. Böylelikle Maxvo?2 
kapasitenizde gelişecek ve yag yakımınız daha 
da artacaktır. 


LISS Kardiyo — Hafif tempo düzeyli 
kardiyo 


Maksimum kalp atışının 65. i-civarındadır. 
Sabit tempoda (konuşabileceğiniz tempoda) 
yaklaşık 45 — 60 dakika arası sürer. 


HIlE kardiyo her zaman tercihimdir fakat asıl 
odaklanmamız gereken beslenmedir. Çünkü bu 
işin 2070 ini beslenme oluşturuyor. Beslenme ve 
antrenman konusunda kendinize asla acımayın! 
İşte o zaman sonuca ulaşacaksınız. 


Sormak istediğiniz diğer sorular içiniinstagram: 
enesunal official hesabından ulaşabilirsiniz. 


ARR REPAIR STUD/p 
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GARAGE 


AHMET COBAIN 


LOLOURINGS 


INI 


NATURAL 
TREATMENTS 


MANICURE 
BRUSHLIGHT 


SIYLING 


Garage Hair Repair Studio: The 2. Wave of Hairstyling in Istanbul 
Book an appointment now with VIP offer! 
T:*90 2122814444 | info(dgaragehairrepair.com 
Etiler | Nişantaşı | Bağdat Cad. | Alsancak 
Www.garagehairrepair.com 


Marka Elçisi Oldu 


110 yılı aşkın dermatoloji uzmanlığına 
sahip, güvenilir cilt bakım markası 

Diadermine, şimdi yeni serisi HYDRALIST 
ile şehir hayatının olumsuz etkilerine ve X 
nem kaybına karşı cildi koruyan nem X 
mucizesini yeni marka elçisi, beğenilen © 


oyuncu Hande Soral ile tanıttı. 
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DIADERMINE 


YENİ HYDRALIST 
EM MUCİZESİ 


İM EHRİN YIPRATICI ETKİ, ERİNE 
ÜÇLÜ KORUMA vidi 


MYDRALIŞ T 


Hande Soral 

“Diadermine uzmanlığında 
HYDRALIST ile şehir hayatı şimdi 
hem bizim hem de cildimiz için 
çok daha güzel ve keyifli olacak. 
Ben cildimi HYDRALIST'e emanet 
ediyorum ve her kadına da 
memnuniyetle öneriyorum.” 


TÜRKİYE'DE 


İkonik İtalyan tasarımcı Giorgio Armani'nin, 
genç neslin stil kodlarından esinlenerek 
yarattığı, giyim ve aksesuar markası 


A | X Armani Exchange, artık Türkiye” de. 


Giorgio Armani genç, şehirli ve stil 
sahibi nesiller için metropol yaşam 
tarzından beslenerek hazırladığı 
koleksiyonda, kendine özgü ve 
çarpıcı stilini ortaya koyuyor. 
Tasarımlarında kendine güvenen, 
şehirli ve rahatına düşkün metropol 
insanlarından aldığı ilhamla, 
gençlik ruhunu modern bir bakış 
açısıyla yansıtıyor. 


Türkiye pazarına Vepa Peraş 
bünyesi altında adım atan 
İtalya'nın fast-fashion markası 

A | X Armani Exchange, kadın ve 
erkek için erişilebilir olmanın yanı 
sıra yeni nesil moda severlere 
özgür ruhlu, şık, modern ve 
şehrin dinamik yapısını belirleyen 
tasarımlarla eşlik edecek. 


A | X Armani Exchange mağazaları, 
Mart ayından itibaren Türkiye'de 
Hilltown AVM, Akmerkez AVM, 
Akasya AVM, Galleria AVM, 
Palladium AVM, Ankara Next Level 
AVM, Ankara KentPark AVM, 
Mersin Marina, Antalya Terracity 
AVM, İzmir Point Bornova AVM'de 
hizmet vermeye başlayacak. 
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Düzenleme: Evrim YAŞLAK & V İn 
Fotoğraf: İlker UZUNALAN p vi 
Röportaj: Leo DEMİRCİYAN i 
Retouch: Kürşad KARAKU$ | 
Vision: Özkan AYDOĞAN ( İĞ ii 
Grafik: Işık Eflan TINAZ (fk 
Makeup: Çağla SERTGEL 
Saç: Garage Hair Repair # 
Ahmet Çoban 
Göktuğ ÜRESİN 
Ömer ÜNAL 
Styling: Çigdem AKIN 
Menajer: Umut SAKAL 
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AYIN OYUNCUSU 


"Büyüdükçe ve kendimi tanımaya başladıkça insanı daha 
çok mesele edindim. İnsanı irdeleyebileceğiniz ve 
yaşayabileceğiniz en komple mesleklerden biri olan 
oyunculukta karar kıldım sonunda." 


Ebru Ünlü seni kısaca tanıyabilir miyiz? 


Kuzguncukluyum. Bu cümlenin hayatımın her anına dokunduğuna inanıyorum. Değişik 
kültürlerin, inançların bir arada yaşadığı, esnafın, komşulukların hala sıcak olduğu bir 
mahallede büyüdüm. Hanım hanımcık site çocukları gibi değil, agaçlara dalan, mahallede 
koşturan, arkadaşların bahçesinde toplanılan samimi bir ortamda büyüdüm. İnsanlarla ilişkim 
hep sıcak hep güvene dayalı oldu. Bu da beni özgüvenli, ne istediğini bilen ve en önemlisi 
istediğini almayı bilen biri yaptı. Algımın açık olduğuna ve kendimi eleştirme yetisine sahip 
olduğuma inanıyorum. Bunun gelişimimde en önemli etken olduğu kanısındayım. Değişimden 
korkmayan bir yapım var. Değişimin gelişimin kendisi olduğu inancındayım. Hayatın ritmini ve 
armonisini bu esneklik sayesinde yakalıyorum. Müziğe çok düşkünüm. Müzikle çalışıyorum. 
Tüm karakterlerimin kendine has bir müziği oluyor. Hayatın da müzik gibi ritmik, keyifli ve 
tutkulu olmasını bekliyorum. 
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Çocukluktan bu yana en büyük hayalin oyuncu olmak mıydı? 


Tabi ki çocukluktan itibaren değildi. Her çocuk gibi başlangıçta benim de hayallerim uçuş 
uçuştu. Her yeni yaşta yeni bir şey olmayı hayal ediyordum. Astronot olmayı düşledim mesela. 
Sonra gazeteci olmayı ya da siyasal bilimler okuyup mülki amir olmayı istedim. Büyüdükçe ve 
kendimi tanımaya başladıkça insanı daha çok mesele edindim. İnsanı irdeleyebileceğiniz ve 
yaşayabileceğiniz en komple mesleklerden biri olan oyunculukta karar kıldım sonunda. 
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"Çünkü biz 

iye hayalimizi 

| sayan bir 

r azınlığız. 
Bunun kıymetini 


bilmek 
gerekiyor." 


Oyunculuk hikayen nasıl 
başladı? 


Gerçek anlamda ne olacağımı 
bulmam gereken lise yıllarımdı. 
Hayatınızın kalanına yön vermeniz 
gereken erken yaşlar hani. 
Cafelerde, sahnede tiyatro 
oyunları izliyordum. Arkadaş 
ortamımda çokça tiyatro sohbeti 
dönüyordu. İnceledikçe kendimi 
bulacağım yerin burası olduğunu 
anladım. Ailemin yeteneğime 
inancı ve desteği de bu yola 
çıkmam da önemliydi. Tüm bu 
olanlar yolumu konservatuara 
çıkardı. Böylece benim için mutlu 
ve zorlu yolculuk başlamış oldu. 
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Bugüne kadar hangi 
dizi-film projelerinde 
yer aldın? 


Muhteşem Yüzyıl Kösem'le 
başladı maceram. Ardından 
Sevda Kuşun Kanadında 
geldi. Son olarak da halen 
izlemekte olduğunuz Söz'de 
yer aldım. 


Söz dizisiyle büyük bir başarı 
elde ettin. Yolda hayranlarınla 
karşılaşınca tepkileri nasıl oluyor? 


Şükran adında terörist bir kadına hayat 
veriyorum. Çatışmada bir asker sevgilisini 
öldürünce, intikam için, şeytanın aklına 
gelmeyecek türlü kötülüklere girişiyor. 
Haliyle sokağa çıktığımda tepkiler de çok 
farklı oluyor. Sosyal medyada benden 
nefret eden genel bir eğilime ragmen 
sokakta güler yüzlü ve şaşkın ifadelerle 
karşılaşıyorum. Ekranda gördükleri o 
korkutucu kadını sokakta güzel ve temiz 
yüzlü biri olarak gördüklerinde, insanların 


suratlarındaki karmaşayı görebiliyorsunuz. 


Çoğunlukla beni sıcak bir tebessümle 
karşılıyorlar ve bu emeğime değdiğini 
gösteriyor. Ekrandan sonra, sen çok 
güzelmişsin cümlesini duymak, e insanda 
buruk bir sevinç yaratıyor. 


"Her sahnede ekipçe 
birlikte oluyoruz. Her 
birimin ortak amacı 
sahnelerin en güzel 
biçimde çıkması. 
Özverimizin 
karşılığını aldığımıza 
inanıyorum. " 


Söz dizisi yayınlandığı günden 
bu yana zirvede yer alıyor. 

Siz bu başarıyı neye 
bağlıyorsunuz? 


Ortada gerçekten bir ekip varsa, 
yönetmeninden oyuncusuna, 
kameramanından senaristine, orada 
kötü bir iş çıkma ihtimali çok düşük 
oluyor. Benim şu ana kadar içinde 
olmaktan en keyif aldığım, en 
bütünlüklü gördüğüm ekip. Bunda 
Yağız Alp Akaydın'ın etkisi çok büyük. 
Kimse enerjimizin düşmesine izin 
vermiyor. Her sahne ayrı ayrı 
önemseniyor ve çalışılıyor. Her 
sahnede ekipçe birlikte oluyoruz. 

Her birimin ortak amacı sahnelerin 
en güzel biçimde çıkması. Özverimizin 
karşılığını aldığımıza inanıyorum. 
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"Ekip ruhu taşımayan, 
sahnelerine bireysel 
yaklaşan oyuncuların, 
oyunlarında hep 
eksik bir şey olur." 


Bildiğimiz üzere iyi karakteri 
oynamak her zaman için daha 
kolay denilmekte. Siz dizide kötü 
bir karakteri canlandırırken nasıl 
bir psikolojiye bürünüyorsunuz? 


İyi karakteri, iyi oynamak da kolay değil 
elbet. Her karakterin farklı motivasyonu 
farklı hazırlık süreçleri var. Hangi rol 
olursa olsun, hazırlanırken karaktere hak 
vereceğiniz noktayı bulmanız gerekir. 
Karakter kötülük yaparken kötü olduğunu 
bilmez, bilmemeli. Hayatta kimse 

kendisi için kötüyüm demez. Benim 
Şükran'la dünya görüşüm taban tabana 
zıtken onu ete kemiğe büründürmek çok 
kolay olmadı. Sahneleri çekerken, onun 
siyasal düşüncelerini, kimliğini vb değil, 
insan olarak duygularını düşünüyorum. 
Tüm canavarlıgına ragmen, insani yanıyla 
bir bag kurmaya çalışıyorum. Ama hoca 
“kestik” dediği anda o dünyadan 
kopuyorsunuz, göreviniz sonlanıyor. 
Şükran'la mesafeli bir ilişki kurduk. 


"Empatiden, 
dinlemeden, kibarlıktan 
uzak, mizah anlayışı 
olmayan insanların 
bencil olduğu 
kanısındayım. 

Bu insanlarla bir şey 
paylaşmakta 
zorlanıyorum." 
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Yeşilçam'dan örnek aldığın isimler var mı? 


Şener Şen, muhteşem bir aktör. Canlandırdıgı hiçbir karakter bir öncekine benzemiyor. 
Hepsi farklı. İzlediğim filmlerinde Şener Şen'i değil, ortaya koyduğu karakterleri izlemiş 
oluyorum ve buna'çok saygı duyuyorum. Bir gün onunla aynı projede olmanın hayalini 
kuruyorum. Ne kadar büyüdüm dersem diyeyim bu hayal beni okul yıllarımdaki o hevesli 
çocuğa döndürüyor. Türkiye'nin en iyi kadın karakter oyuncularından olan Perran Kutman'a 
karşı da aynı hayranlık içerisindeyim. Bu kadar farklı skalada karakter çıkartmış olması bile, 
bana ne denli'derin bir insan oldugunu gösteriyor. Oyunculuguna hayranım. 


Sence bir oyuncuda 
olmazsa olmazlar 
nelerdir? 


Öncelikle işini sevmek zorunda. 
Çünkü biz hayalimizi yaşayan bir 
azınlığız. Bunun kıymetini 
bilmek gerekiyor. Fiziksel özen 
de bence çok önemli. Yaptığımız 
işin ekranda olduğunu unutma- 
mak gerekiyor. Bu güzel ya da 
çirkin olmayla ilgili değil, bakımlı 
ve saglıklı olmakla ilgili. Ekrana 
her çıktığında iyi göründüğünü 
bilmekle ilgili. Bu bir ekip işi. 
Ekip ruhu taşımayan, sahnele- 
rine bireysel yaklaşan oyuncu- 
ların, oyunlarında hep eksik bir 
şey olur. Bu başından sonuna 
kadar birlikte yapılan bir iş. 
Hayat gibi. Kimsenin görevini 
küçümseyemezsiniz. Ufacık 
gördüğünüz dişliler bile büyük 
anlam ifade eder. Tıpkı 
çıkarttığınız karakterler gibi 
çevrenizdeki her karakterin 
önemine saygı duymanız 
gerekir. Disiplin asla elden 
bırakılmamalı. 


“Tıpkı çıkarttığınız 
karakterler gibi 
çevrenizdeki her 

karakterin önemine 
saygı duymanız 
gerekir." 


Hayattaki en büyük 
destekçilerin kimler? 


Başta ailem. Hayatımda aldığım her 
kararda yanımda oldular. Hep çok 
anlayışlı ve sabırlıydılar. Sektörde 
arkadaşlık zor denir. İş hayatında 
rekabet arkadaşlığı genel olarak 
köreltir. Ama ben bu konuda şanslı 
olduğumu düşünüyorum. En büyük 
destekçilerim oyuncu arkadaşlarım 
oldu. Güzel bir ekibiz. İşlerimize, 
sahnelerimize ellerimiz değiyor. Her 
yeni sahne üzerine beyin jimnastiği 
yapılan bir uğraşa dönüyor. 


Oyunculuk dışında herhangi 
bir dalla ilgileniyor musun? 


Müzik oyunculuk kadar büyük bir 
tutku bende. Her gün yeni bir 
müzisyen keşfetmeye çalışıyorum. 
Müziğe ve müzisyenlere büyük 
saygı duyuyorum. Hayatta her şeyin 
bir armonisi olduğu inancındayım. 
Her duygunun, tutkunun hatta aşkın 
müziği var. Duyguları bu kadar içten 
ve güzel anlatan çokça sanat yok. 
Uzun yıllar tiyatro yaptım. Sahne 
varken ekrana geçmem biraz zaman 
aldı. Hala aklımın bir yanı 
sahnededir. 


“Aşk insanı yukarı 
eken, enerji veren, 
size her an neden 
gülümsemeniz 
gerektiğini 
hatırlatan bir şey 
bence." 


Kendini ekranda izlediğinde tepkilerin nasıl 
oluyor? 


Hep bir şeyler eksik geliyor. O sahneler asla yeterli 
olmuyor. İşi yaptıktan bir gün sonra bile kendinizi böyle 
görmek, durmak bilmeyen bir gelişim içinde 
olduğunuzu gösteriyor bence. Her gün karaktere ve 
oyunculuğa yeni bir şeyler eklemeye çalışıyorum. 
Benim için asla “oldu” diye bir kelime yok. Hep daha 
iyisini arıyorum. Ama genel anlamda işimi temiz 
yaptığıma inanıyorum ve bunu kaybetmemeye 
çalışıyorum. 


Gelelim özel hayata... Ebru Ünlü 'nün kalbine 
girebilmek için en çok ne önemli? 


İlişkilerimde arkadaşlığa çok önem veriyorum. 
Hayatıma giren herkes öncelikle benim arkadaşım oldu. 
O yüzden arkadaşlıkta ne arıyorsam ilişkide de önce 
onu arıyorum. Empatiden, dinlemeden, kibarlıktan 
uzak, mizah anlayışı olmayan insanların bencil olduğu 
kanısındayım. Bu insanlarla bir şey paylaşmakta 
zorlanıyorum. İnsanın bir hayali, amacı olmalı. Kendini 
bu amaç doğrultusunda yukarı çıkarmalı. Geçirilen 
zamanın ve sohbetin kalitesi benim için önemli. 
Karşınızdaki insan size bir şey katmalı. Duvarsız ve yalın 
olmalı. Kendin ol cümlesi basit ama kilit bir şey. Kendisi 
olmaktan korkan bir insanın ilişkilerini saglıklı ve mutlu 
bir şekilde yürütebileceğine inanmıyorum. Kendini 
sevecek özgüveni olmalı bir erkeğin. 


Hayatında aşk nerede? 


Aşka hep çok değer verdim. Ama aşkın tanımı 

değişti bende zaman içinde. İleride de değişecektir 
elbette. Aşk insanı yukarı çeken, enerji veren, size her 
an neden gülümsemeniz gerektiğini hatırlatan bir şey 
bence. Hepimiz onu arıyor ve onun heyecanıyla 
yaşıyoruz. 


Günlük giyim tarzın nasıldır? 


Rahatlıktan kurtulamıyorum. O yüzden, 
kesinlikle, spor şık diyebilirim. Moduma 
göre tabi ki tarzımda oynamalar oluyor. 
Önceden düzenli alışveriş yaptığım 
markalar vardı. Fakat şimdi girdiğimde, 
kendime göre bir şey bulamıyorum. Artık 
belirli bir markam var diyemem. Sokak 
arası, pasaj içi küçük butikler hayat 
kurtarıyor. 


Ne tarz kokuları tercih ediyorsun. 
Kullandığın parfüm? 


Odunsu yoğun kokulara bir türlü alışa- 
madım. Koku aşkın başlangıcı bence. 
Çiçeksi hafif ve fresh kokuları tercih 
ediyorum. Uzun süre Amber kullandım. 
Şu an Chanel No5'e döndüm tekrar, 
özlemişim. 


Sporla aran nasıl? 


Spor hep vardı hayatımda. Lisanslı kısa 
mesafe koşucusuydum okul yıllarında. 
Çok ağır antrenmanlardan geçtik fiziğimi 
biraz buna borçluyum. Hem kadın olarak 
hem oyunca olarak fizigime özen göste- 
riyorum. Her gün koşmaya çalışıyorum. 
Şu an sadık kaldığım bir spor programım 
yok ama koşamadığım zamanlarda mut- 
İlaka evde egzersiz yapıyorum. 


Çantanı karıştıracak olsak 
içinden en çok ne çıkar? 


Kuru bir cildim var. Nemlendiricilerim, 
dudak koruyucularım hep hazır. Ve 
kulaklığım. Kulaklığımı unuttuğumu fark 
edersem, almak için dönerim. Müziksiz 
adım atamıyorum. 


"Benim için asla 
“oldu” diye bir 
kelime yok. 
Hep daha 


iyisini arıyorum." 
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Sosyal medyayla aran nasıl? Sosyal Medya hesap adreslerin neler? 


Ekrana geçene kadar aktif bir sosyal medya hesabım yoktu. Moduma göre değişiyor her 
şey. Bazen uzun süre bir şey paylaşmadığım oluyor. Çevrem paylaş artık dedikçe paylaşımda 


bulunuyordum. Ama ısınıyorum artık, hatta sevmeye başladım. Yalnızca instagram hesabım var. 
O da; Ebru unlu. 


Evos Angels Dergimiz hakkında düşüncelerini alalım? 


Dijital mecra yayınlarına önem veriyorum. Yayın dünyası dil ve şekil değiştiriyor. Burada erken 
yer alanların ayrıcalıklı ve vizyon sahibi oldugunu düşünüyorum. Derginizi keyifle takip ediyorum. 
Uzun yıllar da artan bir keyifle takip edeceğime inanıyorum. 
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Mevsim geçişlerinin ve sokak mo- 
dasının olmazsa olmazı suni deri 
ceketler, bu sezon internetin en 
zengin giyim markası bonprix.com. 
tr ile hiç olmadıkları kadar tarz 
sahibi! Fırfır, peplum, şal yaka gibi 
zarif detaylar bu yıl ceketlerde de 
kendini gösteriyor. Erkek modelle- 
rinde ise örgü parça ve şerit yaka 
gibi özgün tasarımlara sahip, 
vücuda oturan formlar ön 

plana çıkıyor. Üstelik kadın ve 
erkek modellerindeki seçili 
ürünler, bonprix'nin hızlı 
kargosuyla yalnızca üç günde 
adrese teslim ediliyor. 


Montların fazla kalın, 
hırkaların ise fazla ince kaldı 
mevsim geçişlerinin en cool 
parçası suni deri ceketler, 

bonprix.com.tr ile bu yıl ) 
bambaşka bir formda sunul 
yor. Kadın modellerinde, deri 
ceketin sokak modası 

görünümü, feminen bir 
stille harmanlanıyor. Fır 
peplum, jarse, şal yaka, 
detayları ve süslü ceple 
ceketlere bambaşka bir 
getiriyor. 
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Erkek modellerinde ise bu yıl vücuda oturan 
tasarımlar ön plana çıkıyor. Kumaş ve suni 
derinin bir arada kullanıldığı ceketler, şerit 
yakaları ve örgü parçalarıyla bahara damga 
vurmaya hazırlanıyor. Üstelik bonprix“nin 
ceket koleksiyonundaki seçili parçalar yalnızca 
üç günde adrese teslim edilerek kusursuz 
şıklığı tamamlıyor. 


KAPAK YILDIZI 


PETEK 
DİNÇÖZ 


"Bence bir sanatçı her şeyden önce çok okuyup araştırmalı, güncel 
haberleri takip etmeli, programlı ve disiplinli olmalı, ses önemli tabii 
hem de çok önemli ama şimdiki teknolojiyle neler başarmıyorlar. 


O yüzden bir işi severek ve sistemli yapmak bir sanatçıda olmazsa 
olmazlardan bazıları." 


Sevgili Petek Dinçöz kısaca okurlarımıza kendinden bahseder misin? 
Nerelisin, nerelerden buralara geldin? 


İzmir'de doğdum, orada çok güzel bir çocukluk geçirdim. Çocukluk yıllarımla ilgili aklımda kalan 
çok yakın kız arkadaşımla ki şu anda hala birlikteyiz, saatlerce kartopu ve meşe oynamamız, 
kapıları çalıp kaçmamız, annemin bizi zorla “baban geldi yemeğe oturacağız” diye her 
seferinde eve çağırmasıdır. İnşallah ben de oğluma böyle bir çocukluk yaşatırım bu dijital 
ortamda... Çocukluktan genç kızlıga geçerken 97 yılında Kıbrıs güzellik yarışmasına katıldım ve 
2. oldum daha sonra dizi teklifleri gelmeye başladı ama öncesinde bir dönem mankenlik 
yaptım. Daha sonra dizilerde rol almaya başladım. Dizilerde rol aldıktan sonra müzik dünyasına 
adım attım ve böylelikle müzik kariyerim de başlamış oldu. 


Çocukluk yıllarından bugüne en büyük idealin ses sanatçısı olmak mıydı? 


Ben en büyük idealimin ses sanatçısı olmak mıydı sorusuna çoğu insanın dediği gibi “evet, saç 
fırçasını mikrofon yaparak şarkı söylemeye başladım” diyemem. Ama sabah 9, akşam 6 bir işte 
çalışamayacağımı da biliyordum, çünkü çok hareketliydim. Birilerini taklit etmeyi, dans etmeyi 
çok seviyordum, demek ki bütün bunlar birleşince kader bana böyle bir yol çizdi. 


Yeni çalışmandan 
okurlarımıza bahseder 
misin? “Kabusun Olurum” 
nasıl oluştu? 


“Kabusun Olurum” sözü ve 
bestesi Azerbaycanlı Kemale 
Kasımova'ya ait bir parça. 
Bundan 6-7 ay önce Bakü'ye 
bir iş için gittiğimde Kemale 
hanımla tanıştım. Bana bir şarkı 
yapacağını söyledi. Nasıl bir şey 
istediğimi söylemedim bile 
çünkü böyle tesadüflerle olan 
işlerin bir uguru olduğuna 
inanırım ve gerçekten de öyle 
oldu. Güzel bir şarkı çıktı ortaya 
bu şarkı bana Bakü'de bir şirket 
kurma kapılarını açtı ama bu 
şirketle ilgili henüz bir şey 
konuşmak istemiyorum oluşum 
tamamlansın bununla ilgili ayrıca 
konuşuruz. Şarkımız ve klibimiz 
Mart başında yayında olacak. 
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Kimlerle çalıştın yeni 
projende? 


Bu işte Azerbaycan sorumlum 
Sultan Soy Yapım daha önce de 
söylediğim gibi söz ve bestemiz 
Kemale Kasımova, düzenleme 
Derviş Kara, klip yönetmenimiz 
de her zaman olduğu gibi Erkan 
Nas. 


Klibiniz ne zaman yayında 
olacak? 


Mart'ın ilk haftası yayında. 


ı makamlarını 

ii şarkıların 

“daha çok dinlendiğini hangi 

““aranjörün daha başarılı 
olduğunu vs araştırıp ona göre 
şarkı seçiyorum derdim ama 
artık inanın hangi şarkının 
neden tuttuğu belli değil. Bu 
yüzden söylerken kendimi iyi 
hissettiğim şarkıları seçmeye 
çalışıyorum. 


Am "m 


Bugüne kadar mankenlik, 
sunuculuk, oyunculuk, ses 
sanatçılığı gibi birçok 
dalda emin adımlarla 
ilerledin. Bunlardan en çok 
zevk aldığın hangisiydi? 


Tüm bu dallar bana çok şey 
kattı fakat şu anki konumuma 
en yakın saatlerini benim 
seçebileceğim bir iş olduğu 
için şarkıcılık. 
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Serkan Kodaloğlu ile 2014 
yılında hayatınızı birleştir- 
diniz. Gönlünüzü nasıl 
kaptırdınız, nasıl bir 
evlenme teklifi yaptı? 


Serkan'la aynı spor salonuna 
gidiyorduk. Onunla tanışmadan 
önce de onun ağırlığı, kibarlığı, 
kendine has havası bende çok 

saygı uyandırmıştı. Daha sonra 

bir gün aynı koşu bandı için-sıra 4d 
beklerken sohbet etme 

imkanımız oldu. Böylelikle 
arkadaşlığımız başladı. Hani zıt 
kutuplar birbirini çeker derler ya 
ben ne kadar hareketliysem 

Serkan o kadar ağır, ben ne kadar 
tez canlıysam o çok programcı, 

yani elmanın yarısı gibi bir şey... 

Her zaman onun yanında kendi- 

mi çok iyi ve güvende hissettim 

ve acaba ben mi bir atak yapıp 
evlilik teklifi etsem diye 

düşünürken yine spor salonunda 
olduğumuz bir gün bana bir 

havlu hediye etti. İçimden havlu 

mu diye gülerken nezaket olsun 
diye havluyu açtım tam ortasına y 
benimle evlenir misin işletmişti. ğ ” 
O havluyu hala saklarım. Çok | — 
şükür benim teklif etmeme gerek 

kalmadan nişan yüzüğünü 
taktım. 
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"Nefisle olan 


savaşınızı 

kazanamadığınız ği | ii N 
sürece ruhunuz TAN ÜN N 
istediğiniz yere EN 


gelmez." © 
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Evliliğinizden Aslan adında nur topu gibi bir oğlunuz dünyaya geldi. Annelik 
size göre nasıl bir tariftir? 


Delilik, şizofrenlik, aglama krizleri, gurur, gelecek kaygısı, deli gibi para biriktirme isteği 
geleceğiyle alakalı, daha şimdiden olmayan gelinden nefret etme ya da çok sevme arası gidip 
gelen düşünceler, tüm bunların toplamı ve daha dile getiremedigim birçoğu annelik. Şimdi bana 
diyeceksiniz ki hiç olmadı bunlar anne olunca... Bu anlatıp tarif etmeye çalıştıklarımın bin katını 


yaşıyorsunuz. Sürekli onu düşünüp iyi bir anne miyim ona yetebiliyor muyum diye kendinizi 
sorguluyorsunuz. 


Ruhunuzun olmasını 
istediğiniz yerde misiniz? 


Kim bu soruya evet derse bence 
yalan söyler. Ruh öyle bir şey ki her 
seferinde daha iyi, daha temiz, daha 
huzurlu, daha başarılı olmak 
istiyorsunuz ama nefis denen de bir 
şey var. Nefisle olan savaşınızı 
kazanamadığınız sürece ruhunuz 
istediğiniz yere gelmez. 


"Elimden 
geldiğince, 
gücüm yettiğince 
güzel projeler 
sunmak 
© istiyorum." 
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Muhteşem bir yüzünüz 
ve fiziğiniz var. Bununla 
ilgili olarak herhangi 
bir kür veya diyet 


uyguladığınız oluyor mu? 


Olmaz mı ben hiçbir zaman 
doğuştan böyleyim, yiyorum 
kilo almıyorum diyenlerden 
olmadım. Maalesef dogum 
sonrası deli gibi spor yaptım. 
Kickbox'la uğraştım yakında 
inşallah lisans alacağım ama 
şimdi bir diyet yapmıyorum. 
Çünkü hiç doğru bir şey 

değil ama resmen aç 
yaşıyorum ama cildime iyi 
bakmaya çalışıyorum bir süre 
önce “çişteki mucize” diye bir 
kitap okumuştum. Ara ara o 
okuduğum kitaptaki formülü 
uyguluyorum. Ne olduğunu 
söylemeyeyim. 


Her yaptığınız oluşumla 
büyük kitlelere ulaşıyorsu- 
nuz ve büyük hayranlarınız 


oluşuyor. Bunun temeli i 
nedir? 


Samimiyet, samimiyet, 
samimiyet. 


Sanat camiasında dost 
olmaz derler. Sende bu 
duruma katılıyor musun? 


Bu sözü sanat camiasına 
baglamak çok yanlış. Her iş 
kesiminde dost olamayacağınız 
insanlar olur ama sanatçılar çok 53 
göz önünde olduğu için bizler 
onların yaşadıklarını görüyoruz. 
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Sence iyi bir sanatçıda olmazsa olmazlar nelerdir? 


Bence bir sanatçı her şeyden önce çok okuyup araştırmalı, güncel haberleri takip etmeli, 
programlı ve disiplinli olmalı, ses önemli tabii hem de çok önemli ama şimdiki teknolojiyle 
neler başarmıyorlar. O yüzden bir işi severek ve sistemli yapmak bir sanatçıda olmazsa 
olmazlardan bazıları. 


Günlük giyim ve sahne kostümlerin olarak tercih ettiğin markaların hangileri? 


Son 3-5 yıla kadar ben de marka giyinmeyi çok severdim ama Aslan doğduktan sonra bir çocuk 
yetiştirmenin onun geleceğini hazırlamanın benim çocugum olmasa bile ihtiyacı olan çocuklara 
yardım edebilmenin marka şeylere bu kadar çok para harcamaktansa bana daha iyi hissettirdiğini 
keşfettim. Artık alışverişlerimde daha dikkatli olmaya çalışıyorum ama tabii ki ben de ara ara 
marka şeyler alıyorum. Chanel ve Paolo Sebastian en sevdigim markalardan, günlük giyimde ise 
Zara vazgeçilmezlerimden. 


Ne tarz kokular en çok 
seni yansıtıyor. 
Kullandığın parfümler? 


Gündüz sabun ve çiçeksi kokular, 
a gece ve sahnede şekerli kokular. 
Thierry Mugler'ın Angel'ı ve Jo 
Malone vazgeçilmezlerimden. 


Alışverişe çıktığında en 
çok ne alıyorsun? 


— Yazın plaj kıyafetleri ve elbiseler, 
© kışın dik yaka kazaklar. 
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Buradan sizi seven hayranlarınıza 
iletmek istedikleriniz? 


Ben çok şanslı bir insanım. Allah bana 
hayatımda istediğim her şeyi nasip etti. En 
sonunda da bir mucize gerçekleştirdi. 
Serkan gibi bir eşim, Aslan gibi de bir oglum 
oldu ama bu dönemde işime ara vermek 
zorunda kaldım. Fakat bu dönemde bile 
fanlarım ve beni sevenler beni asla 
bırakmadı. Şimdi sıra bende... Elimden 
geldiğince, gücüm yettiğince ben de 
onlara güzel projeler sunmak istiyorum ve 
sizin aracılığınızla bir kez daha onlara çok 
teşekkür ediyorlüum hepsini buradan çok 
öpüyorum. 


Son olarak dergimiz Evos Angels 
hakkındaki düşüncelerinizi alalım? 


Tüm hayatın so$yal ağlara kaydısı bir 
dönemde böyle bir oluşum muhteşem 
olmuş, bunu düşünen hayata geçiren ve 
bugün burada sizlerle beni bir araya getiren 
tüm Evos Angels yönetimine ve ailesine 
teşekkür etmek isterim. Bu 500 binlik ag 
umarım 5 milyonlara çıkar. Sevsiler. 


ZELOSANTE # 


Çocuk ve Yetişkin Hastanesi 


BANANA REPUBLIC İLE 4 
SIKME GÖZ ALICI 
2018 İLKBAHAR | 
KOLEKSİYONU” © 


Stiliyle her mevsimde bir adım önde olmak “— 
isteyenlerin markası Banana Republic, ilkbahar 
sezonunu birbirinden göz alıcı parçalarla 
karşılıyor. Hareketin bir an bile durmadığı 
hayatlar için tasarlanan koleksiyonda sıcak 
renkler göze çarpıyor. 4 


>. 
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Baharın gelişini “Hareketli 
Hayat” konseptiyle karşılayan 
Banana Republic, ilkbahar 
sezonu için benzersiz | 
“performans özellikleri sunan 
eşsiz bir koleksiyon tasarladı. 
Amerikalı sanatçı Georgia 
.O'Keefe'nin Amerika'nın 
'çöllerini ele alan eserlerinden 
ilham alan Banana Republic 
İlkbahar Koleksiyonu'nda, 
O'Keefe'e özgü kırmızılar, sıcak 
hakiler, nefis kahverengi-gri 
tonlarının yanı sıra doğal taş 
tonları ve kirli beyazlar da ön 
plana çıkıyor. 


Hareketin bir an bile 
durmadığı hayatlar için 
tasarlanan koleksiyonda, 
kadınlara gün boyu rahat 
hissettiren modern takımlar, 
blazerlar, elbiseler ve 
pantolonlar iddialı parçalar 
arasında yer alıyor. 


Dünyaca ünlü İtalyan 
kumaş üreticisi 
Marzotto'nun yenilikçi ve 
hemenine hem de boyuna 
esneklik sağlayan k 
umaşlarından tasarlanan 
modern takımlar, 
vücudunuza oturan hatları, 
net ve ipeksi görünümüyle 
stilinizde fark yaratacak. ! 
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Gü BODY 


New wave of fitness. 
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WWww.xbody.com.tr 
444 3 992 
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Xbody Newave sadece Zm' yer kapladığı için istediğiniz her 

ortama rahatlıkla uyum sağlar. Ergonomik ve benzersiz şik tasarımı ile öne 
çıkan Xbody Newave, aynı zamanda oldukça hafif olduğundan 

kolaylıkla istediğiniz yere taşınabilir. Ayaklı, taşınabilir ve grup opsiyonu 
formlarından dilediğinizi ihtiyacınıza göre seçebilirsiniz. 


Oldukça basit. 


EMS, bir antrenman, bir rehabilitasyon ya da bir vücut biçimlendirme 
aleti olarak kullanılabilir. Akımlar bir cihaz tarafından üretilir ve doğru- 
dan uyarılacak olan kasların üzerindeki elektrotlar aracılığıyla kaslara 
ulaştırılır. Bu akımlar kasların kasılmasına neden olur. Böylece antren- 
man sırasında kasılan kasların hareketine benzer bir sonuç elde edilir. 
Böylelikle agonist ve antagonist kasların yanı sıra en derindeki kas 
grupları da aktif hale gelerek en etkili çalışma sağlanmış olur. 
Bu, 21. yüzyılın antrenman şeklidir. 
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Düzenleme: Evrim YAŞLAK & Evren YAŞLAK 
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AYIN BAŞARI ÖYKÜSÜ 


VEMSEL 
MALU 


"Bence insanların en çok hoşuna giden doğallığım oldu. Normal yaşantımda 
da yapmacık insanlardan hiç haz etmem ve öyle insanlarla çok fazla 
iletişim kurmam. Dün nasılsam şu anda da öyleyim ve bunu hiçbir zaman 
kaybetmek istemiyorum. " 
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Veysel Mutlu kısaca seni tanıyabilir miyiz? Nerelisin, nerelerden buralara 
geldin? 


21 yaşındayım. Aslen Muş'luyum. 10 yaşına kadar Muş'taydım. Daha sonra Bursa'ya taşındık. 10 
yaşındayken pazarcılığa başladım. Çocukluğumdan beri evde, okulda sürekli şarkı söylüyordum. 
Pazarda da şarkı söyleyerek müşteri çekmeye çalışıyorduk. Ben şarkıları meyve isimlerine 
uyarlayınca ortaya farklı bir şey çıktı ve insanların dikkatini çekti. İnsanlar tezgâha gülümseyerek 
geliyordu ve satış daha fazla oluyordu. 


Single yapma süreciniz nasıl gelişti? 


Şarkı sosyal medyada yayıldıktan sonra Beyaz Show ekibi beni aradı ve programa davet etti. İlk 
programa çıktım, şarkıyı bir kez de orada söyledim. Daha sonra yine Beyaz Show'dan aradılar ve 
bir sürprizleri olduğunu söylediler. Programda Beyaz ağabey (Beyazıt Öztürk) Türkiye'nin en 
büyük yapımcılarından biri olan Polat Yağcı'nın bana single yapmak istediğini söyledi. O an ki 
heyecanımı, şaşkınlığımı ve mutluluğumu anlatamam. Daha sonra Polat ağabeyle (Polat Yağcı) ile 
bir araya geldik ve single'ımiz sizlerle buluştu. 


Neden “Vay Delikanlı 
Gönlüm”? 


Aslında “Vay Delikanlı Gönlüm” 
şarkısı ile beraber başka şarkılar 
da söylüyordum. Ama “Vay 
Delikanlı Gönlüm' şarkısını 
meyvelere uyarlayınca ve 
sosyal medyaya yükleyince 
daha çok ilgi gördü. 


“Vay Delikanlı Gönlüm” 
adlı şarkınla bir anda 
fenomen hale geldin. 

Bu kadar çok tutulacağını 
düşünür müydün? 


Açıkçası hiç düşünmüyordum. 
Videoyu küçük yeğenim sosyal 
medya hesabıma yükledi. 
Değerli agabeyim Mahir Düz de 
kendi hesabında paylaşınca bir 
anda binlere, milyonlara ulaştık. 
Videoyu yükledikten 40-45 gün 
sonra da Beyaz Show'a çıktım 
zaten. Bir videonun beni 
buralara getireceğini hayal bile 
edemezdim. Herkesten Allah 
razı olsun, çok güzel karşılıyor; 
seviyor, bağrına basıyor. Evlat, 
abi, kardeş gibi... 


En büyük hayalin 
nedir? 


Herkesin kabul ettiği 
ölçüde iyi bir şarkıcı 
olmak ve şarkılarımın 
hep bir ağızdan 
söylenmesi. 
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amcam. 


O da yanımdan hiç 


ayrılmıyor. 


kli beraberiz." 


Süre 


Kamera önünde klip 
çekerken zorlandın mı? 


Klip çekiminde zorlanmadım. 
Çünkü yönetmenimiz Kemal 
Başbuğ ve eşi bana çok yardımcı 
oldular. Zaten klipte de pazar 
ortamı oluşturulduğu için kendimi 
hiç yabancı hissetmedim. Her şey 
doğalında gelişti. İzleyiciler de bu 
doğallığı sevmiş olmalı ki çok güzel 
tepkiler aldık. 


Önümüzdeki dönemlerde seni 
sahnelerde görebilecek miyiz? 


Bu ay Avrupa turnem başlıyor. Onunla eş 
zamanlı Türkiye'nin hemen hemen her 
yerini dolaşmayı planlıyoruz. 


Biriyle düet yapmayı düşünüyor 
musun? Çünkü çok güzel bir sesin 
var. Ve en çok kiminle düet 
yapmak istersin? 


Sürekli olarak dinlediğim iki isim var. 

Biri İbrahim Tatlıses, diğeri Yıldız Tilbe. 
Yıldız Tilbe ile düet yapmayı çok isterim. 
Kendisinin hem sesine hem de doğallığına 
bayılıyorum. 


Hayatta olmazsa olmazların 
nelerdir? 


Aile, aile, aile... 


Yakın bir dönemde albüm 
çalışması yapmayı düşünüyor 
musunuz? 


Şu an için single'ımizın tanıtım 
çalışmaları ve konserlerimiz devam 
ediyor. Yeni bir single veya albüm yapma 
düşüncemiz var ama bunun için bir tarih 
belirlemedik. 


Ailen bu durumu nasıl karşıladı? 


Onlar da en az benim kadar heyecanlılar. 
Annem, babam, ablam, abilerim ve diger 
aile büyüklerim sağ olsunlar dualarını hiç 
eksik etmiyorlar. En büyük destekçim; 
amcam. O da yanımdan hiç ayrılmıyor. 
Sürekli beraberiz. 


Ruhunun olmasını istediği 
yerde misin? 


Alın yazısına çok inanıyorum. 
Nasibimde ne varsa onu yaşamak 
istiyorum. 21 yaşındayım ve bu 
yaşımda güzel bir fırsat 
yakaladığımı düşünüyorum. 

Bu fırsatı iyi bir şekilde 
degerlendirmek istiyorum ve 
anın tadını çıkarıyorum. 


2018'den beklentin nedir? 


Bol bol konser vererek çok fazla 
insanla buluşmak. 


Ne tarz giyim seni 
yansıtıyor? 


Kendimi içinde rahat ve mutlu 
hissettigim kıyafetleri tercih 
ediyorum. Bunun için daha çok 
spor giyiniyorum. 


Müzik piyasası için ne 
düşünüyorsun? 


Bunu konuşmak için yolun daha 
çok başındayım. Ama kendimi bu 
piyasa içerisinde çok şanslı 
görüyorum. Çünkü müzik 
piyasasının en önemli, en 
degerli, yaptığı işlerle başarısını 
hep konuşturan bir adamla 
çalışıyorum; Polat Yağcı. 

Kendisi bir patrondan çok, bir 
agabey gibi. Ona minnettarım. 


Ne gibi sözler duymak hoşuna 
gidiyor? 


Beni ailelerinden biriymişim gibi 
sahiplenmeleri mutlu ediyor. Az 
önce de söylediğim gibi herkesin 
evladı, ağabeyi, kardeşi olmuşum. 
Bu çok güzel ve özel bir şey. 


Sevenlerine söylemek 


istediklerin? Gi 


Allah hepsinden razı olsun. Hiçbir 
zaman desteklerini esirgemediler. 
Beni çok güzel bağırlarına bastılar. 
Beni evlat, ağabey, kardeş olarak 
görüyorlar. Bu da beni çok mutlu 
ediyor. 


i 
tie f 
p uğra j 
iii 


"Alın yazısına çok 
inanıyorum. 
Nasibimde ne 
varsa onu 
yaşamak 
istiyorum." 


Sosyal medyada baya 


Zaten ki ipte de aktifsin. Okurlarımız için 
pazar ortamı sosyal medya hesap 
oluşturulduğu için adreslerini alalım? 
kendimi hiç Sadece instagram kullanıyorum. 
Instagram'da veyselmutlu.official 
yabancı . beni Vi 
hissetmedim." 
Son olarak dergimiz 
Evos Angels hakkındaki 
düşüncelerin? 


Keyifli bir çekim ve röportaj oldu. | 
Evos Angels ailesine ve 
okuyucularına çok teşekkür 
ediyorum. 


(Ö yg: FNOURES 


GAP'İN 
NOSTALJİ KOLEKSİYONUYLA 
ZAMANSIZ STİLİ YAKALAYIN! 


İkonik giyim markası Gap “Archive 
Reissue-Logo Remix” ismini verdiği 
nostaljik koleksiyonuyla son 50 
yılda kullanılan tüm GAP logolarını 
bir araya getirerek yeni bir 
lansmana imza attı. 


Birbirinden şık, ikonik, rahat ürünleriyle 
fark yaratan GAP, tüm GAP tutkunları için 
özel bir koleksiyon hazırladı. Archive 
Reissue-Logo Remix adını verdiği ve 

sınırlı sayıda satışa çıkan yeni koleksiyonu 
ile son 50 yılda kullandığı logolarını 

bir araya getiren GAP, moda severlere 


zamansız bir stil vadediyor. 


AŞ 
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GAP'in geçmişten günümüze kadar 
kullanılan farklı formlardaki logolarıyla 
tasarlanan koleksiyonda hem kadın hem 
de erkekler için 30 parçalık özel tişört, 
sweatshirt ve eşofman takımları yer 
alıyor. New York'taki GAP stüdyolarında, 
arşivlerden tekrar çıkan logolarla oluşan 
bu koleksiyon, Şubat ayı itibariyle tüm 
dünya ile aynı anda Türkiye'de de satışta. 


Florence and the Machine, Haim ve 
Jessie J gibi dünyaca ünlü şarkıcıların 
klip yönetmenliğini yapan Tabitha 
Denholm'ün yönetmenliğini 
üstlendiği koleksiyonun tanıtım 
filminde ise Awkwafina, Bria Vinaite, 
Connor Franta, Maya Jama, Metro 
Boomin, Miles Heizer, Naomi 
Watanabe, Sabrina Claudio, and SZA 
gibi pek çok farklı isim yer alıyor. 
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Eğer siz de bir GAP tutkunuysanız, sınırlı sayıda üretilen bu koleksiyonu kaçırmadan, 
şimdiden GAP mağazalarına uğramayı unutmayın. 
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ŞA İ La 


Türk 
yeni sezon koleksiyonları ile 


GİZİA GATEe bahar geldi 


Türk tasarım markalarının buluşma noktası Gizia GATE, baharın tazeliğini ve renklerini aynı 
çatı altında buluşturduğu Türk tasarımcılarınilkbahar yaz koleksiyonları ile hayatımıza 
yansıtıyor. Yeni sezon gardrobunuzu oluştururken Türkiye'nin en beğenilen moda 
tasarımcılarının koleksiyonlarını bir arada bulabileceğiniz Gizia Gate'e davetlisiniz. 


mar 


ikte 


Mehtap Elaidi İlkbahar yaz 
koleksiyonları Gate'de 


irl 


Bora Aksu, Dice Kayek, 


Idı. 


Yeni sezonla b 
yerini a 
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Bora Aksu ilkbahar yaz 
koleksiyonu, Çağdaş Türk 
resminin ilk kadın 

ressamı olan Mihri Müşfik 
Hanım'dan ve onun 
kontrastlarla dolu 
yaşantısından ilham alıyor. 
Aksu koleksiyonunu, 
Gaziantep'te 16. yüzyıldan 
bu yana dokunan, bir 
dönem Osmanlı 
padişahlarının kaftanlarının 
da dikildiği, “saray 
kumaşı” olarak bilinen 


kutnu kumaşından K | 

oluşturuyor. Koyu kırmızı, TU 

koyu mavi ve lacivert Nİ 
NA 


tonları, turkuvaz, pastel 
mavi, pembe gibi yaz 
aylarının sembol renklerini, 
tül, ipek, kutnu ve şifonlarla “ / 
harmanlayarak, yeni 4 
sezonda çarpıcı, romantik, 4 
büyüleyici bir koleksiyon 
sunuyor. 
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Dice Kayek İlkbahar yaz 
koleksiyonu “My Name is 
Eva”, karanlıkla aydınlığın 
çatışması, saflıkla kötülüğün, 
gençlikle yaşlılığın iç içe 
geçtiği, birbirleriyle 
bagdaşmayan materyal ve 
formların birleşmesi 
görülüyor. Kumaş 
seçimlerinden şekillere, 
işlemelerden finisyonlara 
kadar koleksiyonda zıtlıklar 
hakim, kötü adamlar ve iyi 
masum kızlar anlatılıyor. 
Dice kayek çok minimal, 
beyazın hakim olduğu, sade 
volanlar ve bol kesimlerin 
öne çıktığı duru ve romantik 
bir yaz koleksiyonu sergiliyor. 


Mehtap Elaidi, İlkbahar yaz 
“Ve-Da-Ha” koleksiyonu, 
her vedanın bir başlangıç 
olduğu düşüncesinden yola 
çıkıyor. Ve-Da-Ha" 
koleksiyonu, iki kadının 
hayatlarının farklı 
dönemlerinin birbiriyle 
kesişmesini ve bu kesişi- 
min onları özgürleştirmesini 
konu alıyor. Farklı gruplarda 
aynı model elbiseyi, tulumu 
veya pantolonu farklı 
tavırlarda ve yorumlarda 
sergilediği koleksiyonda 
uzun silüetler ve nakış 
detaylı tasarımlar dikkat 
çekiyor. Özlem duygusunu 
simgeleyen desenlerin hem 
payetlerde, hem de farklı 
dokularda karşımıza 
çıkması ise bir diğer dikkat 
çeken öğe olarak öne 
çıkıyor. Asimetrik kesimler, 
yalın elbiseler ve parıltılarla 
beraber, ilkbahar yaz 
sezonunu renk, parıltı ve 
desenlerle kutluyor. 
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GATE, Türkiye'de ve dünyanın 
bir çok ülkesinde merakla takip 
edilen Türk tasarımcıların 
yanısıra aksesuar ve çantada 
tasarımları ve kalitesiyle fark 
yaratan golabal markaları da 
moda takipçilerinin beğenisine 
sunuyor. 


Ç / Ç 
<< < 
— a) 


a — 
A 


A 


| i 
v 
N 1 
Wi i! 
İ 


e 

Düzenleme: Evrim YAŞLAKŞ& E 
Fotoğraf: İlker UZUNALAN 
Röportaj: Leo DEMİRCİYAN 
Retouch: Kürşad KARAKUŞ 
Vision: Özkan AYDOĞANOĞLU 
Grafik: Işık Eflan TINAZ i 
Makeup: Çağla SERTGEL | 
Saç: Garage Hair Repair Studio 

Ahmet Çoban 

Göktuğ ÜRESİN 

Ömer ÜNAL 


* 


> 
di 


AYIN GÜZELİ 


HAZAL 
DABALIK 


"Kalıcılık sizin elinizde olan bir şey. İnsanlar bizleri gerçek karakterimizle 
tanıdı. En doğal en içten anlarımıza tanık oldular, en mutlu en mutsuz 
anlarımıza da gördüler. Bu yüzden çok sevilen bizler, hala daha sevilmeye 
devam ediyoruz." 


Hazal Babalık kısaca seni tanıyabilir miyiz? 


Karadeniz'in dalgaları gibi hırçın, Karadeniz'in yagmuru gibi duygusal bir Laz kızı... 22 yaşındayım. 
İstanbul doğumluyum fakat herkes Rize de doğdum zannediyor. Çünkü memleketime çok düşkün 
bir insanımdır. Bundan da çok memnunum. İster İstanbul, ister Rize hiç fark etmez bize her yer 
Rize... Küçüklüğümden beri piyano kursları, korolar vs. hep buralarda bulunmuşumdur. Sanat ile 
ilgilenmeyi şarkı söylemeyi çok seven bir insanımdır. Duygusal bir yapıya sahibimdir. Sinirlenince, 
mutlu olunca, duygularımı ifade ederken gözyaşlarıma kapılırım... Bu durumu pek sevmem ama 
değiştiremedim tek özelliğim budur. İşte kısaca Hazal Babalık. 


Kısmetse Olur evine girmeye nasıl karar verdin? 


Hiç aklımda yoktu. Bir anda gelişti her şey. 


Kısmetse Olur evine 
girmeye nasıl karar 
verdin? 


Hiç aklımda yoktu. Bir anda 
gelişti her şey. 


Kısmetse Olur evinden 
sonra bir sürü ithamlarda 
bulunuldu senin için. 
Bunlara tek bir cevap 
verebilir misin? 


Benim hayatım, benim 
kararlarım. 


"Ben mantıksal 
değil, her zaman 


Sence bu tarz programların 
kaldırılması doğru mu? 


i duygularımla 
ayırlısı olmuş. 
hareket eden bir 
Peki, Bu tarz programlarda insan 
olduğunda kalıcılık ne olmuşumdur." 


kadar süre devam ediyor? 


Kalıcılık sizin elinizde olan bir şey. 
İnsanlar bizleri gerçek karakterimizle 
tanıdı. En doğal en içten anlarımıza 
tanık oldular, en mutlu en mutsuz 
anlarımıza da tanık oldular. Bu 
yüzden çok sevilen hala da çok 
sevilmeye devam ediliyor. 


Biliyorsun ki; 
günümüzde bu tarz 
programlardan sonra 
sosyal medyalarda 
büyük bir patlama 
oluyor. Özellikle 
instagramda güzel bir 
kitleye sahipsin. 
Hayranlarının 
yarışmadan sonraki 
sana dönüşleri nasıl 
oldu? 


Hepsi aynı şekilde devam 

, ediyor. Benim sosyal 
medyamda düşüş değil 
(yükseliş oldu. Bu da galiba 
“çok doğal bir kız olduğum- 
dan dolayı olabilir. İnsanlar 
doğal insan seviyor, daha 
sıcak daha samimi buluyor- 
lar. Instagramda güzel bir 
kitleye sahip olmamın en 
büyük etkeni asla burnumun 
- kalkık olmamasıdır. İnsan 

& geldiği yeri asla unutmamalı. 


Yolda yürüdüğünde aldığın 
tepkiler ne yönde? 


Bu zamana kadar asla kötü bir 
tepki almadım. Her aldığım tepki 
boynuma atlayan samimi insanlar 
oldu. Yüreği güzel insanlar içi 
tertemiz olan insanlar beni kardeşi 
yerine, kimi ise kızı yerine koydu. 
Her şekilde arkamda duran 
mükemmel insanlar var. Kimileri 
ablalarım oldu yaşı küçük olanlar 
ise kardeşlerim oldu. Kısacası biz 
bir aile olduk... 


TV'de bir programa 
katılmak veya sunmak gibi 
düşüncelerin var mı? 


Maalesef böyle bir düşüncem 
yok. 
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Çok güzel bir yüzün 
var. Özellikle 
kullandığın bir 

kür var mı? 


Kullandığım bir kür yok. 
Ergenlikte bile suratımda 
sivilce çıkmamıştı benim. 
Çok cilt bakımına da 
düşkün bir insan 
değilimdir. Çünkü cildim 
için bu zamana kadar hiç 

bir problem yaşamadım. 
| Sadece günlük olarak 
kullandığım cildimi 
nemlendirdiğim 
kremlerim var. Bunun 
haricinde pek bir şey 
kullanmam. 


Hazal Babalık için "Hiç bir karşılık 
sevgi, sadakat, evlilik beklemeden seven 
ve aşk'ın kısaca insanlar... İşte o 


tanımları nelerdir? insanlar iyi ki 
varlar, iyi ki 


hayatımdalar... 
Hepsini çok 
seviyorum." 


Sevgi, sadakat, evliliğin 

tanımları zaten aşktır. Ben 
mantıksal değil her zaman 
duygularımla hareket eden 

bir insan olmuşumdur. sağ 
Sevgi, sadakat, aşk oldu 9 
mu evlilik olur zaten. Aşk, 
sevginin de, nefretin de, 


mutluluğun da, hüznün V i 
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de yaşandığı bir şey tarifi 
yok... 


Hayatında biri var 
mı? 


Yok... 
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Önümüzdeki dönemlerde neler 
yapmayı planlıyorsun? 


Aslında hayatımı hangi yönde devam 
edeceğim konusunda belirli bir şeyim yok. 
Bir single çıkartmayı düşünüyorum. Müzik 
konusunda devam etmeyi düşünüyorum. 
Ama insanlar beni televizyonda da görmek 3 
istediklerini söylüyorlar. Oyunculuk l 
konusunda kararsızım. Kısacası ne 

yapacağımı bende bilmiyorum. Bekleyip 

göreceğiz. Daha yaşım 22. Konservatuva- 

ra girip eğitim almamam için hiç bir engel 

yok. Belki de eğitim alarak en baştan 

başlarım her şeye. Bekleyip göreceğiz. 


Giyim olarak en çok seni yansıtan 
markalar hangileri? 


Ben marka düşkünü bir insan değilimdir. 
Marka da giyerim normal butiklerden de 
alışveriş yaparım. Belirli bir tarzım yok. 
Modayla çok iç içe değilim. Kendime ne 
yakışıyorsa onu giymeyi tercih ediyorum. 


Ne tarz kokular seni yansıtıyor? 
Kullandığın parfümler? 


Çiçeksi kokular hoşuma gidiyor. Kenzo 
Amour White kokusunu çok severim. 


Buradan seni seven ve destekleyenlere 
iletmek istediklerin? 


Televizyonda kısa bir süre kaldım. Fakat 
televizyonda olmama ragmen beni seven 
destekleyen insanlar azalmadı çoğaldı. Benim 
sayemde tanışan insanlar arkadaş oldu, dost 
oldu. En çok hoşuma giden olaylardan birisi 
budur. Benimde ablalarım, kardeşlerim oldu. 
İyi ki varlar. Yeryüzünde yüreği güzel insanlar 
varmış. Hiç bir karşılık beklemeden seven 
insanlar... İşte o insanlar iyi ki varlar, iyi ki 
hayatımdalar... Hepsini çok seviyorum. 


Şu an ruhunun olmasını istediğin yerde 
misin? 


Hayatımda memnun olmadığım hiç bir şey yok. 
Tabikide daha iyi yerlere gelmeyi isterim. Ama 
her zaman şükrederim. Daha zor hayatlarda 
yaşayan insanlar var. İnşallah ruhumun olmak 
istediği yerlerde olduğu günleri de görmek nasip 
olur... Hayırlısı diyelim... 


Okurlarımız için sosyal medya hesap 
adreslerini alalım? 


Instagram: hazalbabalikofficial, Twitter: 
hazalbabalikcom, Facebook kullanmıyorum. 


Günümüzdeki terör ve tecavüz olayları 
ile ilgili yorumların? 


Kadınlara ve kız çocuklarına yöneltilmiş şiddete 
hayır demek için toplumun her kesiminin 
duyarlılık ve dayanışmayla birlikte gereken 


hassasiyeti göstermesi gerektiğini düşünüyorum. 


Ülkemizde ki terör olayları ile ilgili ise din, insan, 
vatan ve hiçbir değer tanımayan terörün kanlı eli 
elbet kırılacaktır. Yurdumuza korku salmaya 
çalışanlar elbet en kısa zamanda cezasını 
bulacaktır. 
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"İnsanlar doğal insanları 
seviyor, daha sıcak, daha 
samimi buluyorlar. 
Instagramda güzel bir 
kitleye sahip olmamın en 
büyük etkeni asla 
burnumun kalkık 
olmamasıdır. İnsan geldiği 

yeri asla unutmamalı..." 


Elinde imkân olsa bu hayatta en çok neyi veyâ neleri değiştirmek isterdin? 


İlk önce kendi hayatımı değiştirmek isterdim. Daha iyi yerlerde fakat emeğimle birlikte 
yükselmeyi isterdim. Daha güzel, daha hüzürlu, ailemle, sevdiklerimle birlikte öylece yaşayıp 
gitmeyi isterdim. Ama bunların olması için daha iyi bir dünyada yaşamamız gerekiyor. 
Herkesin mutlu mesut birşekilde yaşamasını; masum insanların ölmemesini, savaşın terörün 
durmasını isterdim. /, 


Son olarak dergimiz Evos Angels'hâkkındâki düşüncelerini alalım? 


Dijital bir dergi olması'mükemmel..£vos Angels dergisini okumak çok zevkli geliyor bana... 


Victoria's Secret'ın 
efsaneleşen koku âilesi 
Bombsheli, şehvetli ve 
duygusal'notalârla 
benzersiz bir koleksiyonda 
yeniden hayat bulüyör: 
Nadide çiçeklerin teni 
okşayan saf dokunüşu 
Bombsheli Sedüction'ın 
ilhamını veriyor. 
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Denimin yaratıcısı ikonik 
marka Levi”s*, 2018 İlk 
bahar/Yaz sezonuna 
modası hiç geçmeyen 
parçalarla damgasını 
vurmaya hazırlanıyor. Yeni 
koleksiyon, hiphop müzi- 
ginin estetikle 
birleşmesinden ilham 
alarak geçmiş nesillere 
öncü olduğu gibi, gelecek 
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veriyor. 


Levi's* 2018 İlkbahar/Yaz 
sezonu için hiphop tarzının en 
havalı çağlarını, denim 
üzerinde son moda parlak 
renkleri ve vahşi baskıları 
kullanarak günümüze taşıyor. 
Müzik zevkiniz ne olursa olsun 
bu sezon modasının yeni adı 
“Sokak Partisi” olacak. Bu 
sokak partisi modası ile 80'lerin 
ve 90'ların korkusuz, gözüpek 
ve parlak stili geri dönecek. 


— 1 


« N 


i 


Levi's*'ın Tasarım Ekibi Başkanı 
Jonathan Cheung; “Sokak 
stilinin moda üzerinde çok 
büyük bir etkisi var. Moda ve 
müzik kültürünü ileri taşıyan 
yeni bir jenerasyon geliyor. 
New York ve Bronx'taki 
hip-hop sokak stilini inceledik 
ve bu koleksiyonumuzda 
80'lerin ve 90'ların retro 
tarzını yansıttık” dedi. 


Levi”s* ile canlanmaya başlayan 
80'lerin ve 90'ların sokak trendi, 
kadın koleksiyonunda rengarenk 
ilkbahar çiçekleri baskısı ve 
feminen görünümlü nakış 
detaylarla kendini gösteriyor. 
Kışın koyu renk görmeye 
alıştığımız skinny jeanler ise 
ilkbaharın renkleriyle sezona 
tazelik getiriyor. 


Festivallerin olmazsa olmaz 

parçalarından klasik tişörtler, 
kolsuz bluzlar ve şortlar yerlerini 
yüksek bel şortlar, grafik desenli 
tişörtler ve mini tulumlara 
bırakarak kalabalıkta tarzınızla öne 
çıkmanızı sağlayacak. Levi's* bu 
cıvıl cıvıl koleksiyonda büyük 
kalıplı parçaları yumuşak, 
yıkanmış denimlerle bir arada 
sunarak, 90'ların en çok sevilen 
asi görünümünü geri getiriyor. 
Baggey koleksiyonu ise her 
zamanki gibi seksi sokak 
şıklığını vaad ediyor. |, 
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Zayıflama ve Güzellik Merkezi 


Coolshape360 teknolojisi 
ile zahmetsiz kilo vermenin keyfini yaşa! 


NN 


/ A 
kk. pe İ A ex ve 
zi b. — AAAAVAYAAAAAA 


TANE 
NN 


SON Mn 


bal 


AN van 


İN 


NN 


XX N 


“ Tels0216 34828 20 


5 


dk e rilimimeğii 
ek a e al 


> 
2 
— 
< 
> 
< 


) 


«| 
j 


EE ay 


medi De İY ema i N 

— marn yi f : N p 

Sg binme e 2. m ee İM, i k 
4 “ib i e. /* miele X , de A rm ea 


—— a Me be ğe 
“in. bae vid j : : ği A ye 


NC 4 ) 4 
A. | 


k, y.© 
i - -— N . di Za > Ni iş 
“ay A mİ İN Yi pa PM N mi İ şi Ag fi j | 
mm VA ŞEN 4 , 
- P : | 


m m 


kadınların ve erkeklerin terci 
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Ağırlıklı olarak soft renklerin 
kullandığı koleksiyon, lacivert gibi 
baskın renkler kullanılarak derin bir 
kontrast yaratıyor. Motiflerin 
dansına şahitlik edeceğiniz 
ürünlerde canlı renklerin uyumuna 
tanıklık ediyor. Modern çizgilerin 
kullanıldığı tişört ve ceketlerin yanı 
sıra, aksesuar ve ayakkabı 
koleksiyonunda ise ilkbahar 

, esintileri hissediliyor. 


Sürprizlerle dolu 
koleksiyonda çarpıcı 
renkler ve nefes kesen 
baskılarla İngiliz 
asaletine modern bir 
yorum katılıyor. 


il 
iğ 
; 


Berkin Tuncar 


Www. berkintuncar.com 


GEZELİM GÖRELİM 


MUĞLA 911 
Arama Kurtarma Araştırma Derneği 


Mart ayının ilk haftası Deprem haftasıdır. Deprem Haftası'nda, 
dünyanın en etkin deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunan ülkemizde 
vatandaşlarımızın depreme karşı hazırlıklı olmasının sağlanması, 
depremden korunma yollarının anlatılması ve toplumda afete hazırlık 
bilincinin yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. 

Ben de bu vesile ile Mart sayımızda 
Mugla 911 Arama kurtarma Araştırma Derneği'ne 
yer vereceğim. 
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SEARCH AND RESCUE RESEARCH ASSOCATION 
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MUĞLA 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği 


2001 tarihinden bugüne kadar çeşitli Arama Kurtarma Derneklerinde görev 
alan konusunda deneyimli arama kurtarma, temel ilk yardım sertifikası, 
amatör telsiz sertifikasına sahip gönüllüleri ile 2013 yılında kurulmuş 
Bodrum merkezli bir Arama Kurtarma Derneğidir. 


Görevimiz; 


Doğa sporları, doğal afetlerde, sair arama ve kurtarma gerektiren tüm olaylarda 
ve kazalarda gönüllü olarak çalışmak, etkin arama kurtarma çalışmaları ve 
kazaya uğrayan ve / veya kaybolan kişiler için yapılan ihbarların en kısa sürede 
alınmasına ve değerlendirilmesine ilişkin düzenlemeler yaparak alınan ihbar ile 
arama kurtarma operasyonu başlatacak haberleşme zincirini oluşturmak 
yapılacak operasyona katılacak eğitimli uygun yetenekli birim elemanlarını 
tespit ederek ve yetiştirerek, ekibin en kısa sürede toplanmasına ve olay yerine 
ulaşmasını sağlayarak etkin arama kurtarma çalışmaları yapmak ve en uygun 
koşulları yaratmak, gerek üyelerine, gerekse talep halinde üyeler dışında resmi 
ve özel kurum ve kuruluşlar, eğitim kurumları ile şahıslara deprem, yangın, ilk 
yardım, arama kurtarma, afet haberleşme gibi eğitim ve seminerler vermektir. 


Derneğimiz 2013 yılından bu zamana kadar Yarış, Tatbikat, Temel Afet Bilinci, 
Yangın, Trafik Kazası, Deprem, Sel vb. operasyonlarda görev almıştır. 
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İrum / Türkiye Motorsiklet 
gi Türkiye Su Jeti Şampiyonası 
yarışlarında Aral ı Kurtarma, ekipler arası Haberleşme 


desteği. 


 02—03 Ağustos 2014 Antalya / Türkiye Motorsiklet 

Federasyonunun düzenlediği Türkiye Su Jeti Şampiyonası 
yarışlarında Arama Kurtarma, ekipler arası Haberleşme 

- desteği. 


02 Kasım 2014 Bodrum Belediyesi ile Leleg Uygarlığı 
Pedasa Koruma ve Yaşatma Derneği tarafından düzenlenen 
Kara ada etkinliklerinde zirve yürüyüşü yol güvenliği. 


16—1/ Mayıs 2015 Bodrum / Türkiye Motorsiklet 
Federasyonunun düzenlediği Türkiye Jet ski Şampiyonası 
yarışlarında Arama Kurtarma, ekipler arası Haberleşme 
desteği. 


02 — 03 Nisan 2015 Bodrum / Türkiye Motorsiklet 
İerasyonunun klik öl Türkiye Enduro Şampiyonası 
yafışlarınaı da Arama Kurtarma ve Haberleşme desteği. 
| — Ay İ 
“ 08-09 Ekim 2015 Yatağan Termik Santrali Senaryo 
gereği Yatağan Termik Santrali'nde patlama sonucu çıkan 
yangının söndürülmesi, yangından etkilenen kazazedelerin 
acil tıbbi müdahalesi yapılarak ambulanslarla hastaneye 
! haklarini sağlanması ve yüksek katlarda mahsur kalan 
a ; i pi i 5 li Ayer gerçekleştirmesi canlandırıldı. 
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Gid yi 15 Sl 2015: Bberuln Pr Motorsiklet 
| di W J Federasyonunun düzenlediği Türkiye ATV Şampiyonası 
La - yarışlarında Arama Kurtarma ve Haberleşme desteği. 


e kN ii i 
w'l vi e 02 — 03 Nisan 2016 Bodrum / Türkiye Motorsiklet 
| MM Federasyonunun düzenlediği Türkiye Enduro Şampiyonası 
çe iy yarışlarında Arama Kurtarma ve Haberleşme desteği. 
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09 — 10 Nisan 2016 Bodrum / Türkiye 
Motorsiklet Federasyonunun düzenlediği Türkiye” 
ATV Şâmipiyonâsı yarışlarında Arama Kurtarma ve 


vt desteği. 
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* 
3 ,Nisan — 01 Mayıs Bodrum / Türkiye 
“—  wotorsiklet Federasyonunun düzenlediği Türkiye 
3 Su Jeti şampiyonası yarışlarında ekipler arası Arse 
Kurtarma ve Haberleşme desteği. 


26 Mart 2016 Bodrum / Bodrum Ticaret 
Odası'nca (BODTO) hazırlanan ve Güney Ege 
Kalkınma Ajansı'ndan (GEKA) tarafından 
desteklenen proje kapsamında 2 bin 400 yıllık 
Pedasa Antik Kenti 8 kilometre Leleg Yürüyüş, 
Yol Güvenliği. 


25 —26— 27 Ekim Fethiye - İLSAP Tatbikatı 
Fethiye ilçesinde 6,5 büyüklügündeki depremden 
sonra bir otelin yıkılması ve 46 kişinin göçük altında 
kalması canlandırıldı. Kurtarma ve Kurumlar arası 
haberleşme desteği verilmiştir. 


26 Mart 201/7 Bodrum Extrem yarışları. Kurtarma 
ve peyerleşiiz desteği. 


01 Nisan 2017 Bodrum Ticaret Odası/destekleri 


ile Gedikli göl mevkii dogu etabı Leleg yol 
yürüyüşü 7 km Yol Çev eri, zy” 


” 


01 - 03 MART 2017 Deprem Haris sebebiyle 
Bodrum da bulunan İlk ve orta receli okullara 
Temel Afet Bilinci Semineri. > # 


Her hafta gönüllülerimiz ile dernek merkezinde farkı 
konularda yapmış olduğumuz eğitimlerimiz ile 
bilgilerimiz taze tutmaktayız. 


Ze Şi ğe 


VE Yakın zaman önce bende bu derneğin bir 


gönüllüsü oldum. En son diğer gönüllüler 
ile birlikte İlkyardım eğitimi alıp, 
İlkyardımcı kimliğine sahip oldum. 

Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma 
Derneği desteklerini eksik etmeyenler 
sayesinde gerekli ekipmanlara sahip olup, 
arama ve kurtarma görevlerini eksiksiz ve 
başarı ile sürdürmeye devam edecektir. 


Gölbaşı Sokak No. 1 
Belediye Fen İşleri Kademe Bahçesi 
ORTAKENT — BODRUM 


Gsm. *90.543.290 0 911 
info(domugla911.org.tr 
Www.mugla911.org.tr 


Bu Logonun Ardında 
Hayat Kurtaran İnsanlar Var. 


Bor merkezinde 
hava atılmaz, 


clubsporium 444500 BİP) dubsporium 


